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TELEVİZYONUN 


# BİZİMKİLER'DEN KURTLAR VADİSİ'NE: 


TUHAF TARIMI 


ÜZERİNDE EN DEGERLİ DANTELLERLE 
TAÇLANDIRILAN TÜPLÜ 
TELEVİZYONLAR İSTİKLAL MARŞI'YLA 
AÇILIP KAPANDIĞI GÜNDEN BU 
YANA GÖZ KAMAŞTIRICI BİR EVRİM 
GEÇİRDİ. O BİZİM CİGERİMİZİ BİLDİ, 
RUHUMUZU OKUDU, EN KÖTÜ 
YANLARIMIZI TÖRPÜLEDİ, İYİLERİ 
OKŞADI, İŞTAHIMIZI KABARTTI. 

BİZE HAYATIN HER ALANINI DİKTE 
ETTİGİ GÜNLERDEN KEYFİMİZİN HER 
BİÇİMİNE HİZMET ETTİGİ GÜNLERİNE 
VARDI. ÖMRÜMÜZÜN, KİŞİSEL 
TARİHİMİZN EN ANLAMLI TANIĞI, 
İÇİNDE KIYMETLİ BİR HİKÂYE 
SAKLIYOR. 


f EPISOD3 


BEN KÜÇÜKKEN EVDE kırmızı top gibi minicik siyah beyaz bir televizyonumuz vardı. 
Bütün gün Kenan Evren'in konuştuğu, ara 
sıra Dallas, Cenk Koray ve Bay Meraklı'nın 
göründüğü bir dünya akıyordu içinden. İlk 
renkli televizyonun eve girişini pırıl pırıl bir 
netlikle hatırlıyorum. Kocaman kutu ıhlaya 
tıslaya dördüncü kata çıktığında, heyecanla 
salona götürmeyi beklemeyip kapı eşiğinde 
açmıştık. 

O zamanlar küçük bir kasetçalarım vardı. 
İçinde Ülkü Tamer'in seslendirdiği Küçük 
Prens'in masal kaseti, Barış Manço ve Modern Talking dönüp duruyordu. 

Masal dinlemek için telefonla 166'yı arayıp 
Adile Naşit'i de dinlediğim oluyordu. Yeni 
renkli televizyonla birlikte Adile Naşit'in 
tüm dünyanın en sempatik, en tonton haliyle capcanlı karşıma çıkması, “kuzucuklarım” diye beni yatağa yollamasına beynim 
patlamıştı. Aynı zamanda Barış Manço ve 
Modern Talking'i de ekranda görünce koca 
kutuyu saçlarım ekranın statiğinde elektriklenene kadar kucaklamak istedim. (Sonra 
Micheal Jackson fandom dönemimde Dirty 
Diana klibinde tişörtünü yırtıp attığı sahnede televizyona gerçekten tüm benliğimle ve 
aşkla sarıldım.) 

70'lerin sadece hafta içi akşam ve hafta 
sonu tüm gün yayın yapan zamanında, 
80'lerde tüm güne oturan kuşakta, 90'larda 
çok kanallı hayatta hep TV bize ne istediğimizi söyledi. Gündelik yaşamımızı o dikte 
etti. Bizim ona istediklerimizi emrettiğimiz, 
hep yeni bir şeyler talep ettiğimiz, onu gönlümüzün keyfine göre dönüştürdüğümüz ve 
hep hızlıca uyum sağlamasını beklediğimiz 


MAMA CEREN ŞEHİRLİOĞLU 


haline gelmemiz epey uzun sürdü. 

80'lerde TV yayını didaktik bir şeydi. İstiklal Marşı'yla, hazırolda duran askerlerle açılıp kapanıyor, ne zaman yatıp kalkacağımızı 
söylüyordu. “Televizyonunuzu kapatmayı 
unutmayınız” diye uyarıyordu hatta. “Sana 
ne be, kapatırım kapatmam!” demiyorduk 
hiçbirimiz. 

Herkes Küçük Ev, Tatlı Cadı, Komiser 
Kolombo ve Dallas izliyordu. Bütün bir ülke 
aynı Amerikan tadına hâkimdi. Teksaslı 
petrol zenginlerinden Kaliforniyalı dedektiflere, banliyölerin domestik ev kadınlarından Birleşik Devletler'in uçsuz bucaksız 
kırsallarına aklımızda detaylı bir harita 
çizilmişti. 


MODERN FANTEZİLERE GİDEN YOL 


Dolar acayip önemli bir şeydi. İmar Bankasının dolara yüzde 12 faiz verdiği reklamı 
bir gün içinde onlarca kez dönüp duruyor, Amerikan mutfaklarında vitaminli 
margarinlerle tavuk butları pişiren kadınlar 
kocalarını mutlu ediyordu. Six de Savoie 
peynirlerin karidesli ve mantarlı çeşitleri 
vardı. La vache gui ritnin mutlu inekleri 
Hollanda çayırlarında dolanıyordu. Phillips 
televizyon alırsanız yalnızlığınıza çare 
bulurdunuz çünkü dünyada 100 milyon 
Phillips televizyonlu insan vardı. Mintax, 
Dixi, Ajax reklamları 60'ların Amerikalı 
domestik tanrıçalarını andıran habire 
fayans ovan güzel kadınları; Shell, Lassa, 
Pirelli, BP reklamları yarış arabalarıyla hız 
yapan aksiyon kahramanlarını idolleştiriyordu. Ama nedense Blaupunkt reklamında 
folklorik kıyafetleriyle çayda çıra oynayan 


bıyıklı amca, yemenili abla “televizyonun 
rengârenk dünyasına” davet ederken yerel 
kalmayı tercih etmişti. 

Batıdan akıp duran çamaşır makineleri, 
buzdolapları, pembe diziler, pop şarkıları, 
aerobik videoları, disko saçları, erotik gazoz 
reklamları yerleşmiş alışkanlıklara bir türlü 
tam oturmuyordu. Kültürel uyuşmazlığın 
yarattığı sakillik sınıf ayrışmasının vitrini 
oldu. Golf oynamayı, karides kokteyl yemeyi, Ayşegül kitaplarındaki gibi gemi seyahatlerine gitmeyi içselleştirebilenler, dantelli 
televizyonların dikte ettiği hayata uyum 
sağlamayanların tepesine bindi. 

Dev bir kültürel boşluk içinde savrulurken 
TR, yeni kentlilere nasıl eğleneceklerini, 
nasıl davranacaklarını, kendi adabımuaşereti ve etik anlayışını öğreten bir referans 
kaynağı oldu. Gündelik hayatta sahici olanı 
değil, olması gerekeni, olduğu varsayılanı 
inşaya çabaladı. 

Tüplü televizyonlar, salondaki en değerli 
yerlerinde her gün tozu alınarak hüküm 
sürdü. Nereye ne şekilde oturulacağı, yemek masasının televizyonu görecek şekilde 
ayarlanması, baba koltuklarının en iyi seyir 
açısına sahip olması ve tüm düzen ona göre 
biçimlendi. 

Oysa diğer yandan ilkokullar “yerli malı 
haftasını” kutluyor, TRT'de yasaklı Orhan 
Gencebay bambaşka bir telden çalıyordu. 
Bizim modernleşmeyle kodlarımız tamamen farklıydı. Aspende kayağa gitmiyorduk, Hollanda peynirleriyle fondü yapmıyorduk, yarış arabaları sürmek ve şömine 
başında şarap içmek gibi alışkanlıklarımız 
yoktu. 


Erotizm ve mahrem algımız bile bambaşkaydı. Yedigün reklamında şişenin 
üzerinden pornografik bir eriyişle akan 
buz parçaları, rujlu dudaklarıyla gazozu ter 
içinde emen kız, havuz kenarına yayılan 
bikinili modeller yaz tatili hülyasını bile 
değiştirdi. 


BİR KOMEDİ UNSURU OLARAK 
“UYANIK? 


Belli ki böyle erotik, lüks, “modern” fantezilere sahip olmanın yolu köşeyi dönmekten 
geçiyordu. 

Bankerlerin zavallı insanların iliğini sömürdüğü, memurların işini bilmesi gerektiği- 
nin ima edildiği devirde, uyanıklık geçer 
akçeydi. 

Ve hemen hemen tüm komedi aksı da bu 
uyanık, vurdumduymaz karakterlerin üzerinden geçiyordu. 

Televizyon tarihimizin ilk dizilerinden 
Kaynanalar'ın efsanevi kahramanı Nuri 
(Nööri) Kantar, uyanıklığıyla ve çarıklarıyla 
patronluğa ulaşmıştı. Nöriye Kantar bu 
uyanıklığın ganimetlerini tüketmekten hiç 
çekinmez. Yeni şeylerin (vatkalar, elektrik 
süpürgeleri, kasetçalarlar, topuklu ayakkabılar, parfümler, zigon sehpalar ve hatta 
bir bölümde dev bir lastik) cazibesinin ele 
geçirdiği rüküşlüğün en nefis örneğidir. 
Cenk Koray'ın Tele Kutu'su da izleyenlerine 
“Şeylerin güzelliğini” vaat eder. Kutudan 
son model bir fırın çıkma ihtimali tüm 
stüdyoyu çoşkuya boğar ama mesela 22 
parçalı bir tencere seti ve yanına saç kurutma makinesine de hayır demeyenler çıkar. 
Stüdyonun arkasının göz kamaştırıcı bir eş- 


BANKERLERİN ZAVALLI İNSANLARIN 
İLİGİNİ SÖMÜRDÜGÜ, MEMURLARIN 
İŞİNİ BİLMESİ GEREKTİĞİNİN İMA 
EDİLDİGİ DEVİRDE, UYANIKLIK 
GEÇER AKÇEYDİ. 

VE HEMEN HEMEN TÜM 

KOMEDİ AKSI DA BU UYANIK, 
VURDUMDUYMAZ KARAKTERLERİN 
ÜZERİNDEN GEÇİYORDU. 
TELEVİZYON TARİHİMİZİN İLK 
DİZİLERİNDEN KAYNANALAR'IN 
EFSANEVİ KAHRAMANI NURİ, 
(NÖÖRİ) KANTAR, UYANIKLIĞIYLA 
VE ÇARIKLARIYLA PATRONLUĞA 
ULAŞMIŞTI. 


yalar cenneti olduğu, gıcır gıcır arabaların, 
dev buzdolaplarının, rengârenk halıların ve 
gümüş çatal bıçakların üst üste bindiği bir 
fantezi dünyası hayalimizde canlanır. 
Sonrasında Cenk Koray'ın yerini Çarkıfelekle Mehmet Ali Erbil aldığından bu eşya 
fetişi iyice çiğ bir hal almış, hatta harfleri 
çeviren mankenlerin bile Erbil'in tavrı 
sayesinde eşyalar dünyasına dahil objeler 
olduğu hissi bilinçaltımıza işlenmişti. 


BU BİR EROTİK DEVRİM Mİ? 


90'lı yıllarda, 80'lerden gelen açılma 
arzusunun, yırtmak için yanıp tutuşan bir 
ergeninin isyanı gibi patladığını gördük. 
Tutti Frutti'lerle, gece jimnastiğiyle, kırmızı 
noktalı filmlerle, Emmanuelle'le tanışan 
kuşak, cinsel özgürleşmenin teşvik edildiği 
bir dünyayla baskı dolu bir toplumun gerçekleri arasında bocalıyordu bu kez. 
Dansözlü eğlenceler, gazinolar, süpermodeller, güzellik yarışmaları, Saklambaç gibi 
flört programları, yarışmacılara balya balya 


BUGÜNSE 90'LARDAKİ AÇILMANIN ANTİTEZİYLE 
MEŞGULÜZ. MÜTHİŞ BİR İÇE KAPANMA, RUH 
DÜNYASINA SIGINMA, GERÇEKLERDEN KOPMA ÇAĞI 
YAŞIYORUZ. TELEVİZYON DÜNYASI HİÇ BÖYLE DRAM 
GÖRMEDİ. EKRANDA ORTA YAŞLI, GÜÇLÜ KADINLARIN 
YERİNİ EBEDİ GENÇLİĞİ FETİŞİZE EDEN GÜZEL KIZLAR 
ALDI. AMA BU GENÇLİGE ÖVGÜ ASLA UMUT DOLU, 
NEŞELİ BİR HİSSİ YANINDA GETİRMEDİ. TAM TERSİ 
ÇOK ORYANTAL, ARABESK, BASKICI BİR DÜNYANIN 
ORTASINDA KURGULANDI. KADINLAR DİZİLERDE 

DEV HAPİSHANELERİ ANDIRAN YÜKSEK DUVARLI, 
ÇELİK PARMAKLIKLI KONAKLARIN, ÇİFTLİKLERİN, 
VİLLALARIN İÇİNE HAPSOLDU. ERKEKLER GİTTİKÇE 
HOYRATLAŞTI. 


paraların dağıtıldığı stüdyolar, kanlı kanlı canlandırmaların haberin yerini aldığı bültenler, 900'lü hatlar, dev transfer ücretleriyle 
taşkınlığın kitabı yazılıyordu. 

Ama bir yandan da ekran hiç olmadığı kadar özgürdü. TRT'nin 
zincirlerini kırmanın getirdiği coşkuyla kopuk bir karnaval yaşanıyordu. 

Yayıncılar erotik isyanının tadını çıkarsa da ekranda orta yaşlı 
kadınların, ortadirek ailelerin, sıradan gündelik hayatların hükmü 
sürüyordu. Hiçbir şey bugün olduğu kadar destansı, melodramatik, 
ağdalı ve süslü değildi. Ferhunde Hanımlar, Bizimkiler, Perihan 
Abla ve sonrasında yine Perran Kutmanlı Şehnaz Tango, apartman 
dairelerindeki epey tekdüze hayatları konu alıyordu. Konakların 
fantezi âlemine hepten ruhumuzu kaptırmamız çok daha sonra 
oldu. 

“Mahalle” önemli bir kerteriz noktasıydı. Popüler kültürün sınırlarını belirlediği, gerçek hayatta pek de karşılığı olmayan bir dayanışma ruhu çiziliyordu orada. Tonton bakkal amcalar, hep yardımına 
koşulan dul Leman'lar, komşudan komşuya seyahat eden tepsi 
tepsi börekler, açıkgöz olmasına rağmen kalbi temiz kasaplar ve 
geleneksel sevgi dolu çekirdek ailelerden oluşan bir masal dünyası 
kodlanmıştı. Arnavutkaldırımlı sokakların görüp görebileceği en 
kötü şey çocukların top oynarken cam kırması olabilirdi. 
Bizimkiler gibi diziler de bu dayanışma ruhunu apartman katları 
arası örüyordu. Cemil gibi çıkıntı karakterler bile alkoliklikleriyle 
yerilmiyor, birbirine kenetlenmiş bu ailenin asla sokağa çıkarmayıp 
içinde sakladığı bir sır gibi korunuyordu. 


Â Episona 


Yü 


DEL 


REİS 
İÇE KAPANMA ÇAĞI 


Bugünse 90'lardaki açılmanın antiteziyle meşgulüz. Müthiş bir 

içe kapanma, ruh dünyasına sığınma, gerçeklerden kopma çağı 
yaşıyoruz. Televizyon dünyası hiç böyle dram görmedi. 

Ekranda orta yaşlı, güçlü kadınların yerini ebedi gençliği fetişize 
eden güzel kızlar aldı. Ama bu gençliğe övgü asla umut dolu, neşeli 
bir hissi yanında getirmedi. Tam tersi çok oryantal, arabesk, baskıcı bir dünyanın ortasında kurgulandı. Kadınlar dizilerde dev hapishaneleri andıran yüksek duvarlı, çelik parmaklıklı konakların, 
çiftliklerin, villaların içine hapsoldu. Erkekler gittikçe hoyratlaştı. 
Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi diziler romantik jönün çehresini 
tamamen değiştirdi. At hırsızı kılıklı adamlar cazibe normlarına el 
koydu. Muhafazakârlaşan ülkenin her yerinden sızan mizojinizm 
hikâye anlatımında kartelleşti. 

Öte yandan 90”larda hâkim olan özgürlük hissinin yerini korkaklık, sansür, paranoya aldı. 

RTÜK zaman zaman cellata, çoğunlukla ahlakçılık kodlarını 
koruyan bir gardiyana dönüştü. Ruhani meseleler kendi hidayet 
ticaretini yarattı. İlahiyatçılar, din adamları programların aranan 
konuklarına dönüştü. Nihat Hatipoğlu gibi yıldızlar doğdu. 

Tüm bu bastırılmış, sindirilmişliğe rağmen artık izleyicinin talebiyle şekillenen, propaganda ve diktenin tutmadığı, kamu spotu 
yayıncılığının çok bayık bir şey olarak tarihe karıştığı bir dönemdeyiz. 

Netflix'in, YouTube'un, dünyadaki yaratıcı işlerle hızlı iletişimin 
hepimizi daha akıllı yaptığı açık. 

Teknik olarak çok daha iyi şeyler görmek istiyor, zekâmıza uygun 
hikâyeler talep ediyoruz. 

Her şeye rağmen iyi şeyler yapmaya çalışan birçok yönetmen, 
senarist, yapımcı tek bir mecrada sıkışıp kalmayacakları daha 
bağımsız günlerin arifesinde. 

Yani bugünlerin de daha parlak antitezi yakın. 

Türkiyede televizyonun tarihi hâlâ genç. Hâlâ yaşken eğilme treni 
kaçmadı. Üstelik batıda altın çağını yaşayan bu büyülü kutu, her 
yeni şeyi anında tüketme iştahıyla, bilme, deneme merakıyla yanıp 
tutuşan Türkiyelilere iyi gelecek. 

Sonraki 50 yılda kendi altın çağımızı konuşacağız. 


WA YASEMİN ŞEFİK 


ıl Iı 

GÜZEL BAHÇELERİN ALTINDA HEP KURTLAR 
VARDIR. Yerli diziler açısından en “vay be” 
örneklerinden biri: Ufak Tefek Cinayetler! 
Her oyuncunun fenomen olduğu dizide olay 
dersen gırla... Kim kötü dersen hepsinin bir 
pisliği çıkıyor. Memleket tarihinin en sevilen 
kötü kadın karakteri “Kara Melek'in ardından Merve karakterini canlandıran Aslıhan 
Gürbüz şu an ne yapsa sosyal medyayı yıkıp 
geçiyor. 

Dizinin hikâyesi 1996'da yaşanan trajik bir 
yalanla başlıyor. 

Dur! Aslında dizi evde bir parti sahnesi ve o 
sırada pencereden yere düşen kişinin (hâlâ 
kim olduğunu bilmiyoruz) cinayet soruşturmasıyla başlıyor. Hah, şimdi oldu! 

Halbuki bütün hikâyenin başlangıcı şöyle: 
Oya (Gökçe Bahadır), Merve (Aslıhan Gürbüz), Arzu (Tülin Özen), Pelin (Bade İşçil), 
lisede dört yakın kız arkadaş. Bu yakınlık, 
Oya'ya attıkları iftirayla felakete dönüşüyor. E, 
bunun intikamı, neden yapıldığı gibi durumları çöze çöze ilerliyoruz. Zamansal açıdan 
sondan başa doğru giden bir akışı var. Neyse 
benim derdim müzikleriyle. Diziyi Big Little 
Lies ya da Desperate Housewives'a benzetenler 
oldu. Bence ikisi de değil. 

Ama Desperate jeneriği gibi dans eden bir 
katil havası da yok değil. Dizinin müziklerini 
Fi, Çi'den bildiğimiz Cem Öget yapıyor. Ne 
de güzel temalıyor. Şok efektleriyse ayrı bir 
gerilim veriyor. 

Dizinin jenerik müziği “Maktul”ün sözü müziği Murat Güneşe ait. Söyleyense Dicle Olcay. 
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SIRADAKİ ŞARKI SANA GELSİN! 


KALANIN 


SMMM SMMM MM 


Erkek oyuncularsa; Mert Fırat, Yıldıray 
Şahinler ve Ferit Aktuğ. 

Ferit Aktuğ'un canlandırdığı karakter Taylan, dizide kendilerini şu replikle tanımlıyor: “Bizler diyaloglu figüranlarız.” 

Bugüne kadar dizide çalan şarkılar dönemleri de yansıttı. 

Yabancı şarkıları da en çok kullanan dizi 
diyebilirim. LP'nin Lost On Yow'su en 

çok merak edilenlerden oldu. Bayıldığım 
adamlar Artic Monkeys Do I Wanna Know 
ve Fransızca bir şarkı olan Michel Fugain 
Une Belle Histoire. 

Yönetmen Ali Bilginin müzikli kurgusu 
artık imza değerinde. Daha önce Cesur ve 
Güzel dizisinde Tuba Büyüküstün'ün koşu 
sahneleri için kulaklığına orijinal şarkılar 
yerleştirmişliğinden anlamamız gerekiyordu. Burada da Oya karakterinin 
sabah koşuları hikâye örgüsüne 
en uygun şarkıları barındırıyor. 

Dizinin 1. bölümünde 
havuz başı partisine bir şarkıyla 
giriliyor. 

O şarkının adı; 
“Yaralı Ruhlar 
Bahçesi” Model grubundan 
tanıdığımız 

Can Temiz'in 
kalemine ait. 

Fırat Ağacık 


seslendiriyor. Şarkı, dizinin birçok bölümünde ara ara karşınıza çıkıyor. 

13. bölümde Nilipek “Havada bir hinlik 
var” şarkısını söylüyor. Aslında Ayyuka 
grubunun 2007 yılında çıkardıkları albüm- 
de yer alan mis gibi bir şarkıdır. 

14. bölümdeki Sibel Alaş “Adam” 90'lı 
yılların hitlerinden biriydi. 

Ve Oya'nın walkmaninden çıkan şarkıydı. 
Ay Yapım yine sezonun iddialı dizilerini 
izleyiciye sunmaya devam ediyor. Star 
TV'de yayınlanan dizi için aklıma gelen bir 
Kayahan şarkısı var: 

Ufak tefek yalanların mühim değil olur 


canım! 
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ERKANKOLÇAK 
KÖSTENDİL 


SAKARYA FIRATTAKİ MAHMUT, MERHAMETTEKİ MEHMET, ULAN İSTANBUL'DAKİ KARLOS VE SİMDİ 
ÇUKUR'DA VARTOLU... ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL, SON ZAMANLARIN EN SEVİLEN, ÜÇ BOYUTLU 
KARAKTERLERİNİ CANLANDIRDI. GERÇEK VE ETKİLEYİCİ OYUNCULUĞUYLA HER KARAKTERİ 
HAFIZAMIZA KAZIDI. BELLİ Kİ UZUN YILLAR BÖYLE DEVAM EDECEK. 

KAPAK ÇEKİMİ VE RÖPORTAJ İÇİN GEÇİRDİĞİMİZ BİRKAÇ SAATTE BİLE ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL'İN 


ÜRETMEDEN DURAMAYACAĞINI ANLAMAK ZOR OLMADI... 


. YAZIYOR, YÖNETİYOR, OYNUYOR; DİZİ, 


TİYATRO OYUNU, SİNEMA, HATTA ŞARKI SÖZLERİ... 

EN ÖNEMLİ MESELELERİN BİLE EN FAZLA 3 SAAT KONUŞULDUĞU ÜLKEMİZDE DÜNÜN VE GÜNCELİN 
SORUNLARINI İRDELEMENİN EN KESKİN VE KALICI YOLU SANAT. ERKAN KOLCAK KÖSTENDİL, 
SUSARAK DAHA FAZLA YAZMAYA, YÖNETMEYE ODAKLANMIŞ. BİZ DE ONUN İMZASINI TAŞIYAN NİCE 
NİTELİKLİ ESERİ İZLEYECEĞİMİZDEN VE ONU DAHA ÇOK ALKIŞLAYACAĞIMIZDAN EMİNİZ. 


ÇUKUR'DA CANLANDIRDIĞINIZ VARTOLU, “KÖTÜ” BİR 
KARAKTER OLARAK BAŞLADI AMA ŞİMDİ SEYİRCİNİN 
EMPATİ KURDUĞU, KÖTÜLÜĞÜNÜN NEDENLERİNİ 
ANLADIĞI BİR KARAKTER. VARTOLU'NUN İLK BÖLÜM- 
DEN BUGÜNE EVRİLİŞİNİN SİZE KATTIKLARINDAN 
BAŞLAYALIM. 

Öncelikle yazarımız Gökhan Horzum'un 
büyük bir başarısı. Sadece oynadığım 
Vartolu karakteriyle ilgili değil, iyi ya da 
kahraman olarak gördüğümüz kişilerin de 
zaaflarını öğreniyoruz. Salt iyi ya da salt 
kötü, o alışık olduğumuz konseptin dışında 
bir yapı sunuyor bize. Kötü diye algıladığınız kişinin vicdanını ya da merhametini 
görüyorsunuz. Ya da iyi diye baktığınız 
tarafın eksikliklerini, hatalarını görüyorsu- 


nuz. Bu, yazarın başarısı. 

Vartolu'yla ilgili de... Hiçbirimiz sabah 
kalktığında, ben bugün de ne kadar kötü 
bir insanım diye uyanmıyor. Hatta aksine 
kötü şeyler yapan bir insanın kendini 
dengelemek adına yaptığı bir sürü iyilikle 
karşılaşabilirsiniz. Bu hayatın gerçeğinde de 
böyledir. O sebeple bir rolü oynayan kişinin 
bence, ben kötü adamım ya da ben iyi 
adamım dememesi gerekiyor. Ben sadece 
bu insan, bu karakter, olaylar karşısında 
neler hisseder, neler düşünür, neler yaşar, 
bunlara bakıyorum. Yaşadığı şeylerden ötürü kötücül tarafları ağır basan bir karakter 
ama nedenlerini de anlattığı için senaryoda 
seyirci onunla empati kuruyor. Seyirci, 


aslında küçük Salih'le empati kuruyor. Vartolu gerçekçi yazılmış bir karakter, elimden 
geldiğince gerçek oynamaya çalışıyorum. 


DİZİDE GELECEK ALTI BÖLÜMDE VARTOLU'NUN TÜM 
HİKÂYESİNİ ÖĞRENECEĞİZ GALİBA. 

Öyleymiş, ben de fragmanları gördüm. 
Keyifli bir şey; gitmek istediğiniz, oynamak 
istediğiniz bir rol için sabah kalkıyorsanız 
o zaman hiçbir şey zor gelmiyor. Bir de 
karşılıklı oynadığınız kişilere bakıyorsunuz. 
Aras'a (Bulut İynemli) hem oyuncu olarak 
hem insan olarak bayılıyorum, mutlu oluyorum onunla sahnemiz olduğunda, koşa 
koşa gidiyorum. Ercan abi (Kesal), Öner 
(Erkan), Rıza (Kocaoğlu), bütün oyuncu 
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arkadaşlarım için öyle bir durum var. Mustafa Kırantepe inanılmaz 
bir oyuncu. Medet'i başka kim oynasaydı acaba ben Vartolu'yu bu 
kadar keyifle oynardım, bilmiyorum. Muhteşem oynuyor adam, 
bilmiyorum oyunlarına denk geldiniz mi, Semaver Kumpanyada 
Serkan'la (Keskin) muhteşem şeyler yapıyor. Medet'i de o kadar 
iyi oynuyor ki. Çok sağlam her yerim, yönetmenler dahil saçma 
sapan şeylerin olmasına izin vermeyecek bir koruma çemberi var 
etrafımda, o zaman da çok keyifli oluyor. Her şey bu kadar iyi 
sunuluyorsa iyi oynamayanı döverler. Ayıp, mesleğine saygısızlık o 
saatten sonra, mazeretin yok çünkü. İyi yazılıyor, iyi çekiliyor, 'Toygar (Işıklı) işini iyi yapıyor, görüntü yönetmeni iyi, kurguyu Serdar 
Çakular yapıyor, Yılan Hikâyesi'nin de kurgucusuydu, yanında 
büyüdüm diyebilirim. 

Senaryo geldiğinde 
baktığım tek şey, 
“Ben bu karakteri 
oynamaktan keyif 
alır meyım?” sorusu, 
ik günden beri böyle 
yaklaşıyorum. 

4 bölüm sürse de 

olur. 4 bölüm oynamış 
olurum. bu da 
neredeyse iki sinema 
filmi çekmek gibi bir 
şey. her anlamda. 
Hadi 3 sezon sürdü 
diyelim. ben yine 
keyifle oynamaya 
devam eder miyim? 
Zaten oynadığım 
karakterden keyif 
almayı bıraktığım 
zaman sonlandırmak 
istediğimi 

söylüyorum 

çalıştığım 
yapımcılara. 
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Ü EpisoDa 


FARKLI KARAKTERLERİ OYNUYORSUNUZ VE HEPSİNİ GERÇEKÇİ CANLANDIRIYORSU- 
NUZ. SEÇİM YAPMAK, ÇOK FAZLA SENARYO GELİRKEN BU İŞ NASIL GİDECEK DİYE 
TAHMİN YÜRÜTMEK ZOR MU? 

Eskiden mümkündü belki 5 sene önce, şunlar olursa bu iş tutar 
demek, bunu anlamak daha kolaydı. Şimdi öyle bir şans olduğunu 
düşünmüyorum. Çünkü çok fazla dizi sirkülasyonu oluştu. Süreler 
uzun, sirkülasyon var ve seyirci eskisine göre daha değişken. Bir 
işin tutup tutmadığını, belki kaç sezon süreceğini 2-3 bölümde anlayabiliyordunuz. Şimdi öyle bir durum yok. Ben de hiçbir zaman 
bir iş elime geldiğinde bu tutar mı, tutmaz mı düşünmedim. Açıkçası senaryonun yapısını da çok düşünmüyorum; çünkü 5 bölüm 
çok iyi yazan bir yazarın aklına bir şey gelebilir 6. bölümde ve bambaşka, saçma bir hikâye yazabilir. Senaryo geldiğinde baktığım tek 
şey, “Ben bu karakteri oynamaktan keyif alır mıyım?” sorusu, ilk 
günden beri böyle yaklaşıyorum. 4 bölüm sürse de olur, 4 bölüm 
oynamış olurum, bu da neredeyse iki sinema filmi çekmek gibi 

bir şey, her anlamda. Hadi 3 sezon sürdü diyelim, ben yine keyifle 
oynamaya devam eder miyim? Zaten oynadığım karakterden keyif 
almayı bıraktığım zaman sonlandırmak istediğimi söylüyorum 
çalıştığım yapımcılara. Ben sadece, karakteri oynamaktan keyif alır 
mıyım, ona bakıyorum, başka hiçbir şey düşünmüyorum. Denklem kurulamıyor zaten, kuramayacağım bir denklem için çabalamaya da gerek yok. Dediğim gibi belki dizi çok uzun sürecek ama 
sen o karakteri oynamaktan sıkılmaya başlayacaksın. 


OYNADIĞINIZ KARAKTERLER ÇOK KARAKTERİSTİK VE SİVRİ KARAKTERLER ASLINDA. 
KARAKTERLE İLGİLİ NASIL BİR ÇALIŞMADA BULUNUYORSUNUZ, KENDİNİZDEN 
NELER KATIYORSUNUZ, GÖZLEM YAPIYOR MUSUNUZ? 

Galiba çalıştığım işlerin de etkisi var. Sporcuyken deplasmana 
gittiğim için, çok fazla şehir dışı işte çalıştığım için Türkiye'nin 

her bölgesini gezip görme, oradaki insanlarla sohbet etme, onları 
gözlemleme şansına sahip oldum. Bu da bir artı oluyordur herhalde. Kim, nerede, nasıl hareket ediyor, ne yapıyor; hangi bölgenin, 
hangi iklimin insanı neye göre değişiyor, gözlem yapma şansınız 
oluyor. Bu, zaten cepte. Sivri karakterlere gelecek olursak, evet, 
senaryoda bir şeyin seni kandırmasını istiyorsun ki işe başlayabilesin. Mesela Çetin Tekindor'la Babam adlı film çektik bu yaz, 
yanındaki adamıyım ve hiçbir şey yapmıyor karakter. Zorlandım, 
hatta izlerken fark ettim, bir şekilde elimi belime koyarak, cebime 
sokarak durdurmaya çalışıyorum kendimi. Evet, birbirinden farklı 
olmasına dikkat ediyorum bir senaryo geldiği zaman. Yeni bir şeyle 
çıkmak istiyorum insanların karşısına. Oynadığım karakterlerin 
ortak paydası, sivri ve biraz daha yoğun olmaları. 


BİR KLİŞE VARDIR, KOMEDİDE OYNARSAN KOMEDİDE KALIRSIN, DRAMA GEÇEMEZ- 
SİN. AMA SİZİN YAPTIĞINIZ İŞLERDE ÇEŞİTLİLİK VAR. ARTIK BU KLİŞE KIRILDI MI? 
Yani düşünüyorum şu anda oynadığım karakterleri; benim salt 
komedi, salt dram işim hiç olmadı diyebilirim. 


KARLOS DA SADECE KOMEDİ KARAKTERİ DEĞİLDİ. 
Tabii. Yaren'i kaçırdılar diye mekânı da dağıtıyordu mesela... Biraz 
hayat gibi olduğunda daha keyifli oluyor. Bir sabah kalkıyorsun, 
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Örnek aldığım usta, 
Sadri Alışık. Komedyen 
ya da komedi oyuncusu. 
buradan gitmeye 
çalıştığınız zaman bir 
sürec başlıyor. yaş 
ilerliyor. o zaman biraz 
daha ciddi işlerde 
oynamak istiyorsunuz. 
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çok komik bir şey oluyor, 3 dakika sonra hüzünleneceğin bir şey 
oluyor. Yani tek bir türde olmasın diye özen göstermeye çalışıyorum yaptığım işlerde. Beni de daha fazla keyiflendiriyor. Mesela 
Sakarya Fıraf'ta oynadığım Mahmut karakteri, en komik askerlerden biriydi ama en sert şeyler de onun başına geliyordu. Öyle 
olmasına biraz daha özen gösterdiğin zaman komedi oyuncusu, 
dram oyuncusu gibi ayırmıyor galiba insanlar seni. Oyuncu diye 
seyrediyor, istediğim şey de o. 

Bu anlamda örnek aldığım usta, Sadri Alışık. Komedyen ya da 
komedi oyuncusu, buradan gitmeye çalıştığınız zaman bir süreç 
başlıyor, yaş ilerliyor, o zaman biraz daha ciddi işlerde oynamak istiyorsunuz. Dünyaca ünlü komedyenlerin de Türkiyedeki 
komedyenlerin de durumu böyledir. Peter Sellers'ın da hikâyesi 
böyle. Ama Sadri Alışık, çok enteresandır bu anlamda; aynı yaş 
döneminde, aynı zaman diliminde hem absürt komediler hem ağır 
dramlar oynayan bir aktör. Dünyada eşine çok rastlanabilecek bir 
durum değil Sadri Alışık'ın yaptığı şey. O yüzden onun penceresinden bakmaya çalışıyorum diyebilirim. 


İNTERNET DİZİLERİNDE DE YER ALDINIZ. YILLAR ÖNCE SİZ DE YAPTINIZ... BİRAZ 
KAMERA ARKASINI DA KONUŞALIM MI, YAPIMCILIK, YAZARLIK... 

İstanbula geldikten sonra 3. yılımda girdim Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'na. İstanbul'da ilk işim Yılan Hikâyesi'ydi, 
sonuncu reji olarak başlamıştım. Okul devam ettiğinde de bazı 
dizilerde akşam rejisi yapıyordum. Okuldan çıkıp sete reji yapmaya 
gidiyordum ya da kaldığım, sadece iki dersimin olduğu sene de 
setteydim. Okul bitti, ikinci yönetmen olarak devam ettim setlerde 
çalışmaya. İlk başta zorunluluktan başlayan şey, bir süre sonra tutkuya dönüştü. Yazmak, üretmek, kamera arkasında olmak bende 
bir tutkuya dönüştü... 2006'da ilk internet dizisini biz çektik, aynı 
zamanda dünyanın ilk Facebook dizisiydi. Bu diziyi yaparken 1-2 
sene sonra işler, dijitalde yoğunlaşmaya başlar diye düşünüyordum 
ama işleyen bir çark var ve o çarkı bozmak o kadar kolay değil. 
Yoksa internet, hayatımızda 10-15 senedir var, neden yeni başladı 
sorusunu düşünmek lazım. Neyse ki başladı. 


ULAN İSTANBUL DA İNTERNETTE YAYINLANDI, BİR ANLAMDA İNTERNETTE YAYINLA- 
NAN İLK DİZİYDİ, FAKAT MAALESEF İNTERNET MACERASI UZUN SÜRMEDİ DİZİNİN. 
Evet, bir TV dizisinin internete geçmiş ilk haliydi esasında. Çok 
basit bir şey söyleyebilirim: Bu sistemin yürüyüş ve işleyiş şekli 
belli. Bu işi sadece sponsorlarla yürütebilirsiniz. Sponsorlarla yürütüp halkın beğenisine sunacaksınız. Sistem bu kadar basit işliyor. 
Bunun dışında ekstra bir şey yaptığınızda çok fazla karşılığını 
bulmuyor. Çünkü internette dünyanın en iyi çekilmiş dizilerine de 
30 saniyede ulaşabiliyorsunuz. O yüzden kimse size bölüm başına 
ödeme yapıp da sizden bir şey satın almaz. Ulan İstanbul'un internete geçen ilk iki bölümü bir markanın sponsorluğunda yaklaşık 
2,5 milyon kişi tarafından seyredildi. Sonra ne zaman cep telefonuyla ödeme sistemi başladı, 2 bin kişiye düştü. 


TÜRKİYE'DE DİJİTAL ALANA ÖDEME YAPARAK BİR KATALOĞU İZLEME KÜLTÜRÜ 
ZAMANLA OTURACAK SANIRIM. 

Katılıyorum, mesela kazak alacaksınız ve bedavaya da var. Bedavaysa onu tercih edersiniz. Kısıtlı bir kitle bu kazakta ekstra bir şey 
var, burada giyecek başka şeyler de var deyip paralı olanı tercih 
eder, bu da ücretli abone sayılarını temsil ediyor zaten. Diğer taraftan tek bir dizi için değil, içeriğin olduğu bir platform kurduysanız, 
işler biraz daha rahat ilerleyebilir. Yine de bu işin en olur kısmı 
sponsorlar. Çünkü bugünkü reyting sisteminde reklam veren, 
reklamın gerçekten istediği kitleye ulaşıp ulaşmadığının farkında 
değil. Ama internette kaç kişi izledi, hangi yaş grubu izledi, hangi 


ülkede izlendi, kadınlar mı daha çok izledi, erkekler mi, her şey 
gözünün önünde. O yüzden bence çok geç kalınmış bir süreç. Peki, 
tamam, zamanı şimdiydi, şimdi oldu ama bir yerden sonra TV'nin 
buna entegre olacağını bile düşünüyorum. TV artık buna göre 
hareket etmek zorunda kalacak. 


MEVCUT SİSTEM DE -DİZİLER İÇİN- SÜRDÜREBİLİR GÖRÜNMÜYOR. 
Gözükmüyor. Eskiden dizi süreleri çok daha kaliteli işler üretmemize sebep oluyordu. Çok daha kaliteli işler üretmemiz, dünyanın 
148 ülkesinin bizim işlerimize ilgi göstermesini sağladı. Bu işleri 
bölüp bölüp sattığımız için yurtdışına, bir bölümden 3-4 bölüm 
çıkarma durumuna girdik ki tamam, kendi kazandığı parayı tekrar 
sektöre kazandıran, kaliteli işler yapan bir yapım şirketisiniz, 
bunun süresini kısalt da ikiye böl diziyi ya da tek parça sat diyemezsiniz. Ortada böyle bir durum varsa doğal olarak yapım şirketi 
bundan kazanır. Buna ne kadar süre alıcı bulabileceğiz bu şekilde? 
Bir dönem hatırlayın, dünyanın her yerine Brezilya dizileri satılıyordu, Türkiye dahil. Bunu pozitif anlamda kullanıp çok sağlıklı bir 
şekilde devam ettirmek mi daha iyi yoksa bir yerden sonra bunun 
bir moda olarak görülüp bu fırsatı kaybetmemiz mi? Önce oturup 
bunu düşünmesi gerekiyor bu işi yapanların. Çünkü bu, inanılmaz 
büyük bir fırsat. 

Konservatuar yıllarında diziyi ikinci plana atan bir halimiz vardı, 
biraz burun kıvırırdık. Şimdi dünyada 148 ülkeye satılan, sesini 
148 ülkeye duyurabildiğin bir şeye nasıl burun kıvırabilirsin... Ortaya tek bir şey çıkıyor: Gelin, bunu daha yararlı, daha kalıcı, daha 
uzun süreli bir hale getirelim. 

Bunu 5 sene satmak mı daha iyi yoksa biraz daha düzenli ve her 
hafta yapılması mucize bir şeyden çıkartıp daha aklıselim hale getirip 20-30 sene yapmak mı daha akıl kârı, bunu düşünmesi gerekir 
sektörün sadece. 


TÜRK DİZİLERİNİN DAHA ÖNCE MELODRAMA SIKIŞMIŞ BİR TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ VARDI, 
ŞİMDİ ÇEŞİTLENMEYE BAŞLADI. YILAN HİKÂYESİ'NDEN BUGÜNE BAKTIĞINIZDA 
SEYİRCİDE NELER DEĞİŞTİ? 

Seyirci, her şeyi herkesten daha iyi bilir ve görür hale geldi. Kolay 
kolay bir şey yediremiyorsunuz onlara. Mesela sürprizli bir karakter çıkartıyorsunuz; dizi eleştirmenleri var şimdi, nasıl yapıyorlar 
bu işi fikrim yok, her kanalda dizi oluyor, dizi 3 saat sürüyor, zor 
bir meslek olmalı, kendilerine başarılar diliyorum, onların mesela 
hemen atladığı bir şeyi seyirci yemiyor. Seyirci onlardan da benden 
de daha iyi biliyor bu işi... 

Eskiden mesela, “Tamam, seyirci yer onu...” cümlesi setlerde çok 
kullanılırdı ama artık bunu duymuyorum çünkü seyirci çok profesyonelleşti... Yemiyor. 


SOSYAL MEDYA DA ARTIK HEMEN REFLEKS VERİLEBİLECEK BİR ALAN. 

Kesinlikle. Bir de eskiye göre seçeneği de çok seyircinin, o yüzden 
ben bu ay birkaç kötü bölüm çekeyim diyemezsiniz. 3-4 sene önce 
garip bir şey yaşandı bir dönem, hâlâ var ama süreklilik haline 
gelmişti o dönem; bir dizi başlıyor, 5. bölümde finalsiz dizi bitiyor, 
tak diye kesiyor kanal. Kanala diyor ki, sen tak diye kesiyor musun 
birader, ben de tak diye değiştiriyorum. Eskisinden daha bilinçli, 
hiçbir numarayı kolay kolay yemeyen, daha zor bir seyirci kitlesiyle 
karşı karşıyayız. İşimizi biraz daha zorlaştıran taraf o oluyor. 
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DİZİLER, SON DÖNEMDE, TOPLUMSAL AHLAKI ETKİLEDİĞİ İDDİA EDİLEREK DAHA 
FAZLA KONTROL EDİLMEYE BAŞLANDI. DİZİLERİN TOPLUMU, TOPLUMSAL AHLAK, 
AİLE GİBİ İÇERİĞİNE ETKİ EDİLEN BİR NOKTAYA GELMEYE BAŞLADI. DİZİLERİN 
TOPLUMU ŞEKİLLENDİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ YOKSA DİZİLERE YÖN 
VEREN TOPLUMUN KENDİSİ Mİ? 

Yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir soru bu. Herhangi bir şeye müdahale etmeyen bir toplumun ahlakı yerli yerine 
oturmuş demektir bence. O artık sarsılmaz, temeli sağlam, kuvvetli 
bir şeydir. Ona ne verirsen ver, ne yayınlarsan yayınla, ne yazarsan 
yaz, ona bir şey olmaz demektir. Ama korkuyorsan, sürekli bir 
şeylerin üstünü örtmeye çalışıyorsan demek ki ortalık çok kirli. 


OYUNCULARIN, MÜZİSYENLERİN ÜNLÜLERİN ÜZERİNE YAPIŞTIRILMIŞ “TOPLU- 

MA ÖRNEK VATANDAŞ” DURUMU VAR. BÖYLE BİR SORUMLULUK HİSSEDİYOR 
MUSUNUZ? 

Hiç hissetmiyorum. Sadece küçük yeğenime, küçük çocuklara karşı 
hissediyorum. Onların yüzüne bakamayacağım şeyler yapmamaya 
çalışıyorum. O da elimden geldiğince. Neticede hatalarımla günahlarımla sıradan bir insanım. “Sanatçı topluma örnek olmalıdır” 
sözüne inanmıyorum; niye, sanatçının toplumdaki insandan ne 
ayrıcalığı, ne fazlası var? Biz toplumun bir parçasıyız, bütün insanlar, iyi anlamda birbirimize örnek olmaya çalışmalıyız. Bunun için 
bir mesleğin ayrıcalık yaratması gerektiğine inanmıyorum açıkçası. 
Sadece birilerini iyi anlamda harekete geçirme gücüne sahipse bir 
sanatçı, -bağış kampanyası, yardım gecesi- kitleyi iyi anlamda harekete geçirebilecek bir güce sahipse onu kullanarak elinden geleni 
yapmalı diye düşünüyorum. Ama o kadar. 


KURDUĞUNUZ FİLM ŞİRKETİ VE ÇEKTİĞİNİZ KISA FİLMLER DE VAR. 

Film Kumbarası adında gönüllü bir yapılanma kurduk. Film çekmek, bunun içinde olmak isteyen arkadaşlarla yaptığımız, gönüllü 
ekibin olduğu bir yapıydı; Facebook dizisi Mukadderat'ı böyle 
çektik. Yine Türkiye'nin ilk korsan DVD dizisini çektik. Kendimiz 
çekip korsan DV Dcilere dağıtıyorduk, bu şekilde okul harçlığımızı 
çıkarıyorduk. Hocalara pahalıya satıyorduk, öğrencilere ucuza 
veriyorduk, dışarıda da DV Dci abi bir lirasını alıyordu, 4 lirası 

bize kalıyordu. Öyle okuduk yani. Tabii buradan büyük bir korsan 
tartışması çıkar onu da bir ara tartışırız... 

Amsterdam'da orta metraj film Torbacının Esrarı'nı çektik. Film 
Kumbarası'nda üç kısa filmimiz var: Düşüş, Vakit ve son çektiğimiz 
Suma. Su, Suma, Anason, Şeker; dört kısa film serisi olacak. Suma 
en son Los Angeles'tan, Ankara AFSAD'dan en iyi kısa film ödülünü aldı. Barcelona'da, İngiltere'de, birçok ülkede finalist filmler arasında, bu ay onun sonuçlarını bekliyoruz. Bu dört kısa film birleşip 
bir sinema filmi olacak. Aslında dörde bölünmüş bir sinema filmi 
çekiyoruz, dörtte birini bitirdik ve güzel haberler almaya başladık. 
Amsterdam'da bir film şirketi kurduk, çünkü orada 9 bölümlük 

bir internet dizisi çekmek istiyoruz, Tirnık in Amsterdam diye. 
Dünyadaki bütün gençlerin hep birlikte harekete geçmelerini sağlayabilecek bir dizi yapabilir miyiz hayaliyle yaptığımız bir iş. Yazın 
başlamayı düşünüyoruz, onun için koşturuyoruz. Benim, dünyadaki gençlerin birliğini kurmak gibi bir hayalim var. Dizi; “Dünyayı 
birkaç yıl ömrü kalmış büyükler yönetiyor ama savaşa uzun bir 
ömür yaşamayı hak eden gençler gidiyor. Sistemi değiştirmeye ne 
dersiniz?” sloganıyla başlıyor. Hollanda'daki, İrandaki, Mısır'daki 
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Konservatuar 
yıllarında diziyi 
ikinci plana atan 
bir halimiz vardı, 
biraz burun 
kıvırırdık. Şimdi 
dünyada 148 
ülkeye satılan, 
sesini 145 ülkeye 
duyurabildiğin bir 
şeye nasıl burun 
kıvırabilirsin... 
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yani dünyanın her yerindeki birçok gencin ve benim dünyaya 
bakışımız aynı. Biz bazen yaşadığımız ülkenin sorunları içinde 
boğulup duruyoruz da bütün sorunların hallolduğunu düşünün, 
hemen yanı başımızda sorun var, ötede sorun var. Onlara gözünü 
kapattığında olmuyor, bir yerden sonra dönüp dolaşıp sana değmeye başlıyor zaten, ki vicdanın varsa her zaman değer zaten. Bu, 
sadece bizim ülkemizle değil, dünyanın her yeriyle ilgili, o yüzden 
sadece ülkenin sorunlarına bakmakla bu işin içinden sıyrılamayız. 
Ve dünya küçük bir yer. En uzak yer artık iki saniyeyse neden hep 
beraber bir şey söyleme ihtiyacı duymayalım? Herkes dizi seyrediyorsa neden bunu dizi üzerinden yapmayalım diye düşünüyorum. 
Ortaya güzel bir şey de saçma sapan bir şey de çıkabilir ancak onu 
çekip yayınladıktan sonra anlayabileceğiz. 


SİZ Mİ YAZIYORSUNUZ? 


Evet, ben yazıyorum. 


YAZARKEN NELERDEN BESLENİYORSUNUZ? 

Susmaktan. Açıkçası benim yazarken en çok beslendiğim şey susmak, susmak, susmak, susmak... Elimden geldiğince olan biten her 
şeye susmaya çalışıyorum. Ülkede ve dünyada olan biten her şeye 
karşı susmaya çalışıyorum. 


BİRİKTİRMEK VE YAZABİLMEK İÇİN... 

Evet. O anda heyecanla verdiğimiz refleks, bizim sanat yapma heyecanımızı alıyormuş gibi geliyor. Acaba her şeye sosyal medyadan 
anında tepki gösterdiğimiz için mi son yıllarda derdimizi, fikrimizi 
sinemayla, tiyatroyla, edebiyatla anlatmak için daha az uğraşıyoruz..? 


VE ÜLKEDEKİ EN ÖNEMLİ KONULARI BİLE EN FAZLA BİR GÜN KONUŞUP SONRAKİ 
GÜN UNUTUYORUZ. OYSA BU ÖNEMLİ MESELELERİ TARİHE BIRAKACAK KADAR 
KALICI ANLATMANIN YOLLARINDAN BİRİ SANAT. 

Gündemi bu kadar hızlı değişen bir ülkede yetişemezsin. Dediğin 
gibi, sanatçının bu meselelerle ilgili 15 sene sonra da yol gösterecek 
ya da kılavuzluk edecek eserler üretmeye çalışması lazımmış gibi 
geliyor. 


AMMA 


ÜRETMEYİ KENDİNE BORÇ BİLİR BİR HALİNİZ VAR, TİYATRO, SİNEMA, TELEVİZYON 
VE HATTA MÜZİK... 

Müzik benim için en enteresan olan tarafı. Benim okula 3 sene 
girememe sebebim, ritmik, solfej, gitar aşamalarını geçememem. 
Okulu 8 senede bitirme sebebim de bu. Sakarya Fırat'ta oynarken 
Serçe marka bir arabam vardı, Olimpos'ta oturdum iki sene, neden 
öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Evden sete 2,5 saatte gidiyordum, 
teyp bozulunca sıkıntıdan kendi kendime şarkılar uydurmaya başladım. Can sıkıntısıyla birikmişler 8-10 tane, bir tanesi 110 milyon 
tıklanma gibi bir hal aldı. Müzikli bir gösteri yaptım, Sing-Up adında. “Türkiyede müzik piyasası ne hale geldi de siz beni dinlemeye 
geldiniz,” bunu işledik gösteride. Türkiye müzik tarihi belgeseli 
gibiydi, 70'lerden 2000'lere getirdiğimiz bir gösteri yaptık. 


SİZDEN BİR ALBÜM BEKLENİYOR ISRARLA. ... 

İşte benden albüm beklenecek hale nasıl geldik? 90'ların ortalarından sonra koptu bir şeyler herhalde. Konservatuar okudum, 
bir müzisyenin bir enstrümandan ses çıkarabilmek için 10 saat 
çalıştığını gözlerimle gördüm. Şimdi çıkıp da albüm yapayım diyemem; bu işe emek veren, gönül veren, iyi şeyler yapmaya çalışan 
insanlara saygısızlıkmış gibi geliyor. Öyle bir vaktim olur yarın, 
kendimi uzun süre bir yere kapatırım usta hocalarla, ne bileyim 
o albümün birine katkısı olur, çocukların eğitimine gider, yapılır, 
neden yapılmasın. Onun dışında albüm yapmak gibi bir hayalim, 
hevesim yok açıkçası. 


YAZMAK, YÖNETMEK, OYNAMAK... BUNLAR ARASINDA EN RAHAT HİSSETTİĞİNİZ 
ALAN HANGİSİ? 

Yazmak, çünkü en ucuzu o. En zoru da o. Açıkçası kamera arkasından daha fazla keyif alıyorum. Bunların hiçbirini yapmayıp kaleciliğe de devam edebilirdim ya da yarın hepsini bırakıp ona dönebilirim, bilmiyorum. Bize çocukluktan beri şu soruluyor: Büyüyünce 
ne olacaksın? İnşallah iyi bir insan olacağım, onun dışında niye bir 
tane şey olmak zorundayım ki? Dünyada zevkli, keyif alabileceğim 
bir sürü meslek var, bu meslekler arasında gezemez miyim, hepsine 
uğrayamaz mıyım? 

Bugüne kadar yazdığım ve çektiğim işlerde oynamadım ya da 
oyuncu olarak yer alıyorsam yazarlık ve yönetmenlik yaptığım bir 
iş hatırlamıyorum. Eğer bir oyuncuyla çalışıyorsam, yazarlık ve 
yönetmenlik yapıyorsa benim setimde hatırlasın istemem. Bir ceket 
var, giyip çıkıyorsun; birbirinden ayırdığın, birbirine bulaştırmadığın zaman daha keyifli oluyor. Bunların hepsini ayrı dönemlerde 
yapınca hem oyunculuğunu dinlendirme şansın oluyor, yazan 
çeken biriysen onu dinlendirme şansın oluyor. 

Spordan geldiğim için çalışkan bir insanım ama bizim meslekte 
çalışkan olmanın handikapları olabilir. Sürekli çalışmak istediğin 
için belki de çalışmaman gereken bir işte oynayabilirsin ya da, “Bu 
filmi sen çekmeseydin keşke,” diyebileceğin bir hikâye çekebilirsin. 
Çalışkan olmak her meslekte artı puan gibi gözüken bir şey ama 
bizim meslekte onun da sınırı, riskleri var. Bu, çalışkanlığı bölmeye 
yarıyor, kenara koyup bölmekle, milim milim ilerletmeye çalıştı- 
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Bize çocukluktan 
beri şu soruluyor: 
Büyüyünce ne 
olacaksın? Niye 
bir tane şey olmak 
zorundayım ki? 
Dünyada zevkli, 
keyif alabileceğim 
bir sürü meslek 
var, bu meslekler 
arasında gezemez 
miyim. hepsine 
uğrayamaz mıyım? 


gın bir şey haline geliyor, daha keyifli, daha sağlıklı oluyor. “Ay bu 
adam da her yerde oynuyor!” diye sıkılmıyor insanlar benden ya 
da, “Niye bunu çekmiş ki?” demiyorlar... Hepsi var işte, arada hangi 
ceketi istiyorsan onu giyiyorsun, mevsimine göre. 

Mesela beni çok heyecanlandırıyor, bir oyun yazdım, İkinci Kata 
verdim, adı Tezgah; onlara çok güveniyorum, onlar başladılar 
okuma provalarına, cast'a bakıyorlar. Oyun yazmışsın, hiçbir şeyden haberin yok, gidip ilk kez izleyeceksin acaba nasıl olmuş diye; 
muhteşem bir heyecan bence. 


YAPILAN İŞİN SONUCU ÜNLÜ OLMAYI, PAPARAZZİLERİ HAYATINIZDA NASIL 
YÖNETİYORSUNUZ? 

Hem herkesin gördüğü bir işi yapıp hem de niye bana bakıyorsunuz demek biraz abes. Bunlar olacak hayatımızda. Ayrıca artık 
herkes paparazzi, herkesin elinde kamera, herkesin elinde mini 
yayın kanalları var. Burada önemli olan tek bir şey var, saygı. Gar 
çekimi yapıyorduk geçen gün, 6 yaşında bir çocuk geldi. “Erkan 
Bey, merhabalar! Kusura bakmayın, sizi rahatsız etmeyeceksem bir 
fotoğraf çekinebilir miyiz?” dedi. Dedim ki gel buraya, gel, başımın 
üstünde yerin var koca adam. Bir bunu yapan küçük çocuk var. 
Geçenlerde uçakta uyuyorum, rüya görüyorum sandım, biri 
durmadan omuzumu sallayıp, “Abi, abi...” diyor, gözümü açtım 
karşımda telefon. “Abi, uykunu bölmeyeceksek fotoğraf çektirebilir 
miyiz?” Bölmeyeceksen mi..! 

Daha garip bir şey var artık, elinde telefon var, sizi çekiyor, sormadan, izin almadan... Belki sevdiğinden yapıyorsun ama saygısızlık 
yapıyorsun. Saygı olmadığı zaman o sevgi de anlamını, değerini 
yitiriyor. Sorunuzun başına dönecek olursam bir tane magazinci 
arkadaş var, beni nerede görse, “Fotoğrafınızı çekebilir miyim?” 
diye sorar, ben de onu gördüğüm zaman duruyorum artık, rahat 
rahat çeksin fotoğrafını, işini yapabilsin diye. Yani özetle saygıyla, 
sevgiyle her şeyi kolayca yönetebiliyor insan; gerisi harala gürele. 
Ünlü olmak gelip geçici, muhabbetimiz kalıcı olsun yeter. 


HİR, SİNE, CİNSİY 


UFAK TEFEK 
LINAYETLER 


SARMAŞIK SİTESİ, MERVE VE PELİN 
TARAFINDAN HER ŞEYDEN ÖNCE “İYİ 
AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA HUZUR VE 
DÜZEN İÇİNDE YAŞAYABİLDİĞİ BİR 
MUHİT” OLARAK TANIMLANIYOR. 
KULLANDIKLARI İYİ AİLELER SIFATI 
DA MADDİ ANLAMDA ORTALAMA 
ÜSTÜ KAZANÇ VE ÜST SINIF 
OLMAKLA İLİŞKİLENDİRİLİRKEN, 
EVLİ VE ÇOCUKLU OLMA NİTELİGİ 

DE BU SİTEDE KABUL EDİLEBİLİR 
OLMANIN TEMEL ŞARTI OLARAK 
SUNULUYOR. SARMAŞIK'IN MİLYON 
DOLARLIK EVLERİ, ARABALARI VE 
LÜKS TÜKETİMİYLE TEMSİL EDİLEN 
MADDİ ZENGİNLİK, BİREYLER İÇİN 
KİMLİK VE STATÜ BELİRLEYİCİ 
REFERANSLAR OLARAK İŞLİYOR. 
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DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/ AMERİKAN 
KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 


ABD'DE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN ardından ciddi şekilde artan refah, zenginlik 
ve akabinde özellikle üst-orta sınıf olarak 
tanımlanabilecek sınıfın şehir dışında s4- 
burbia denilen yeni yerleşim merkezlerine 
taşınması, savaş sonrası ABD'yi tanımlayan 
en önemli demografik ve sosyokültürel 
olgulardandır. Bu şehir dışı merkezler, 
çok iyi yaşam alanlarına sahip, gösterişli müstakil evlerle belirginleşir ve genel 
olarak eğitim ve sosyoekonomik düzeyi 
ortalama üstü denebilecek doktor, avukat, 
orta/yüksek pozisyonlu beyaz yakalılar gibi 
meslek gruplarının tercih ettiği, toplumsal 
maddi zenginliğin sembolü olan bölgelere 
dönüşür. Sinemada The Stepford Wives, Pleasantville, Edward Scissorhands ve türünün 
en iyi örneği sayılabilecek American Beauty 
gibi filmlerde tüm gösterişiyle kusursuz 
örünen bu yeni yaşam tarzının bireyler 
arası ilişki ve iletişimi yapay mecburiyetlere 
ve bireyi ezen konformist yapılara dönüştürdüğü; bireysel ve toplumsal etiğin büyük 
bir sahtelik içine düşerek bu kavramların 
içinin boşaldığı eleştirilir. Dolayısıyla 
suburbia bir mikrokozm olarak ele alınarak 
ABD'nin bir dönemine damga vurmuş bu 
sosyokültürel arka planla toplumsal yapıya 
ciddi bir sistem eleştirisi yapılır. Bununla 


birlikte bu anlatılarda tartışılan kavramlar 
ve işaret edilen çatışmalar, farklı dönemlerde, farklı toplumlarda da yaşanabilecek 
temel ve evrensel noktalara da işaret ettiği 
için farklı dönem ve toplumsal yapılara 
adapte edilmeye uygun bir alan sunar. 

Bu sezon yayına başlayan Ufak Tefek Cinayetler'in çıkış noktası olarak genel hatlarıyla bu tip bir ana fikirden ilham aldığını 
söyleyebiliriz. Dizi bahsi geçen suburbia 
anlatısının bir benzerini Sarmaşık adlı sitede, dört kadın karakter ve hayatlarındaki 
dört erkek karakter üzerinden resmediyor. 
İçerik tartışmasına geçmeden önce dizinin 
kısa sürede elde ettiği başarısında, anlatısını 
ve içeriğini sahnesine göre extreme close-up, 
high, low ve Dutch angle tercihleriyle de 
zenginleştirerek görsel açıdan yüksek bir 
estetikle sunan yönetmenliği ve sinematografisiyle beraber hakikiliği ve inandırıcılığı 
yüksek seviyede oyunculuk performanslarını da vurgulamak yerinde olur. Bununla 
birlikte on üç bölümlük süreci düşündüğümüzde iki konuya dikkat çekmekte fayda 
var. Birincisi aslında ana hikâyeyi, 1996'daki 
iftiraya uğrama yani bir mağdur edilme olayıyla başlatan karakter olan Oya'nın duygu 
ve düşünce dünyasının, motivasyonlarının, 
ana hikâye gidişatı ve senaryo bütünlü- 


güne yapacağı olumlu etki de göz önüne 
alınarak, daha derinleştirilerek ve detaylandırılarak aktarılması, ikincisiyse dizinin 
ana fikir olarak alt metninde ısrarla altını 
çizdiği “iyilik/kötülük-haydutluk” kavramlarının karakterler ve durumlar aracılığıyla 
sunumunda ince ve hassas dengenin bundan sonra da sürdürülmesi. 

Dizi, lise yıllarından arkadaş olan Oya, Pelin, Merve ve Arzu'nun yıllar sonra tekrar 
bir araya gelmesiyle başlayan gizemli bir 
hikâyeye odaklanıyor ve temelde bu dört 
kadın arasındaki entrikayla yoğrulmuş güç 
savaşları, alan belirleme stratejileri ve frenemies şeklinde ortaya çıkan durum, Sarmaşık temsili aracılığıyla sınıf ve cinsiyet 
kodlarını deşifre etmek ve bir sistem eleştirisi yapabilmek için araç haline geliyor. 
Sarmaşık Sitesi, Merve ve Pelin tarafından 
her şeyden önce “iyi ailelerin çocuklarıyla 
huzur ve düzen içinde yaşayabildiği bir 
muhit” olarak tanımlanıyor. Kullandıkları 
iyi aileler sıfatı da maddi anlamda ortalama 
üstü kazanç ve üst sınıf olmakla ilişkilendirilirken, evli ve çocuklu olma niteliği de 
bu sitede kabul edilebilir olmanın temel 
şartı olarak sunuluyor. Sarmaşık'ın milyon 
dolarlık evleri, arabaları ve lüks tüketimiyle 
temsil edilen maddi zenginlik, bireyler için 
kimlik ve statü belirleyici referanslar olarak 
işliyor. Oya ise bu düzene dışarıdan giren, 
yalnız ve kendi işinde çalışan kadın olarak 
işleyen sistemi bir anda bozabilecek, kaos 
yaratabilecek ayrıksılık olarak ilk andan 
itibaren işaretlenmeye başlanıyor. Bu işaretlemeyi en belirgin şekilde icra edenlerse 
Sarmaşık'ın kimlik ve statü referanslarını 


tamamen içselleştirerek onu hem daha güçlü hale getiren hem de bu şekilde farkında 
bile olmadan kendi bireysel hapishanelerini 
kuran kadınlar oluyor. Örneğin Oya, sitede 
ev kiralama aşamasındayken Pelin'in, “Buradaki evler sana tek başına büyük gelebilir, 
buradakiler hep çocuklu aileler,” vurgusuyla 
ve kıskançlığı yüzünden onu siteden attırmak için “kendisi gibi bekâr arkadaşlarıyla 
partiler verdiği, evine giren çıkanın belli 
olmadığı” yalanlarıyla bizzat hemcinsleri 
tarafından, materyal zenginlik üzerinden 
tanımlanmış bir evlilik/aile kavramıyla 
yalnız, bekâr, dolayısıyla kurulu düzen için 
tehlikeli kadın olarak konumlandırılıyor 

ve belirli sınırlar içinde zapturapt altında 
tutulması gerekliliği kendisine hatırlatılıyor. 
Oyanın Sarmaşık'ta marjinalleştirilen bu 
pozisyonu yine Merve ve Pelin tarafından 
evlilik kurumu üzerinden Oya'nın kimliğini 
yok sayacak şekilde çizilmeye başlanıyor. 
Merve, Oya'yı, “kimsesi olmadığı için 

evli, mutlu kadınlara saran, yalnızlığıyla 
ilgili de terapiste ihtiyacı olan” bir kadın 
olarak tanımlayıp hep beraber Oya'ya ev 
kutlamasına gideceklerinde, “Kocalarımızı kolumuza takıp, düzenini kurmuş, 
aklı başında kadınlar olarak evde kalmış 
arkadaşımızı ziyarete gideceğiz,” diyor. Pelin ise Oya'ya eşleriyle gelmelerinin rahatsız 
edip etmediğini sorup ne kadar tutkulu 

bir evliliği olduğunu, “Olan var olmayan 
var, sözleriyle aynı anda hem Merve hem 
Oya'ya üstünlük sağlamak için detaylıca anlatmaya başlıyor. Zaten Oya'yla ilk 
karşılaşmalarından itibaren sık sık neden 
çalıştığını sorup, “Çalış çalış nereye kadar, 


çalışan kadınsın ama böyle yalnız olmaz, 
kendine bir hayat kur,” ifadeleri Oya'nın 
birey ve kadın olabilme şartını, evlenip 
“çocuklu aile” kurmuş olmaya koşullu hale 
getiriyor. Merve'nin Oya'ya ev hediyesi 
olarak seçtiği aile portresi tablosuysa Merve 
tarafından Oya'nın kimliksizliğine ilaveten 
kadın olarak da eksik kaldığı fikrini vurgulamak için kullanılıyor; çünkü Oya lisedeki 
iftira yüzünden intihar etmeye kalktığında 
aldığı darbe yüzünden çocuk sahibi olma 
şansını neredeyse kaybetmiş. Merve bu hediyesiyle Oyanın o tablodaki gibi bir aileye 
asla sahip olamayacağını ima ederek, önce 
aileyi Oya için sadece biyolojik/kan bağı 
olan bir çocukla kurulabilecek bir kuruma 
indirgerken, “Hayatındaki tüm boşlukları 
doldurman dileğiyle,” sözleriyle de onu 
bekârlığı, çocuğu ol(a)maması, dolayısıyla 
kendilerininki gibi bir “düzeninin” hiç olamayacağı imasıyla sadece birey olarak değil 
kadın olarak da “eksik/yok” pozisyonuna 
getiriyor. Dolayısıyla Oya hem bekârlığı 
hem de “eşi/çocuğu olmadığı için eksik kadınlığı” yüzünden tüm düzeni bozabilecek 
ve yıkabilecek bir boşluk, hatta neredeyse 
sembolik düzenin tanımlamalarının dışındaki Kristevan abject'e dönüştürülüveriyor. 
Pelin, Merve ve okul aile birliğinin üyeleri 
olarak gördüğümüz kadınların da dahil 
olduğu grupsa kendilerini tanımlamak ve 
tamamlamak için maddi gücü tamamen 
içselleştirirken, evliliklerini de Merve'nin 
sözleriyle “hemen gözden çıkaramayacakları bir yatırım” ve etrafa sürekli yansıtılmak 
zorunda olan maddi zenginliği vurgulayacak bir görüntü ve hatta eşin “kaçamaklarına” da eş bunu itiraf ettiyse “göz yumma” 
şartlarıyla tanımlıyorlar. Merve'nin Arzu'ya 
insanların “dolma sarmayı bırakıp nelerle 
uğraşan, tatlış, minnoş, hanım hanımcıktansa” erkeğin başında durduğu şirketi 
tercih edecekleriyle ilgili sözleri agresif eril 
erk kavramının ne derece içselleştirildiği- 
nin diğer örneği oluyor. Dolayısıyla aslında 
eşlerinin temsil ettiği maddi güç sayesinde 
elde ettikleri sınıf ve statü hırsının hissettirdiği güç ve hâkimiyet duygusu, bu karakterleri tanımlayan esas nitelik olarak ortaya 
çıkarken, evlilikse kendilerine seçtikleri 
kimlikleri için bir araca dönüşüyor. Sarmaşık kadınlarının bu “gücüne” dışarıdan 
bakan Burcu'nun, Mehmet'le evlenerek cemiyete girme ve Sarmaşık kadınlarıyla dost 
olma hırsının altında yatan asıl motivasyon 
da bu oluyor. 

Bu kadınlar içinde sahip olma hırsı en 
dizginlenemez olan ve bu yüzden tüm 
çevresini kontrol ve yönetme bağımlısı 
Merve, bu sahte güç gösterisinin en önde 
gelen temsilcisi olarak karşımıza çıkıyor. 
Polis sorgusunda Merve için kullanılan, 
“İnsanlara asla fiziksel zarar vermez ama 
onların ruhlarıyla uğraşır, ruhlarına zarar 
verecek her türlü tahribatı yapari” sözleri 
onu Nathaniel Hawthorne'un The Scarlet 
Letter? romanındaki Dr. Chillingworth'un 
modern zamanlar eşdeğeri yapıyor. Chillingworth'un ruhunun saf kötülüğü onu 
doktorluk unvanını insanları iyileştirmek 
için kullanmaya değil, tam tersine ruhlarını 
cansız bir maddeyi incelermişçesine kesip 
bozmaya ve içi boş görüntülere çevirmeye 
bağımlı hale getirmiştir. Chillingworth'u 
esas kötü ve günahkâr yapan da budur, 
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insanların ruhuna cansız madde muamelesi yapmak ve ruhla bedeni ayrıştırarak 
insanın bütünlüğüne, hayatına yaratıcı 

bir güçmüşçesine müdahale etme gücünü 
kibirle kendinde görmek. Merve'nin herkesi 
duygusal baskı ve şantajla kendine bağlayıp, 
gücünü bu şekilde sürdürmeye çalışması, 
“Biz zamanında hak edene hak ettiğini 
verdik, herkese yerini gösterdik,” sözleriyle 
de doğruladığı şekilde sitenin işleyişinden 
oradaki insanların hayatlarına kadar her 
şeyi, Sarmaşık onun oyun alanıymışçasına 
kendi şartlarıyla şekillendirme takıntısı tam 
da bu kibirli patolojik ruh halinin yansıması oluyor. Edip ve Oya'ya hayatlarına mal 
olacak şekilde ve “namus” kavramını kullanarak attığı iftiralarıysa tıpkı Chillingworth 
gibi insanları cansız oyuncaklarıymış gibi 
kesip biçme hakkını kendinde görmesinin 
en net göstergesi oluyor. 

Öte yandan tüm dayanağı Serhan'ın 

statü ve finansal kudret sembolü “Aksak” 
soyadı olan Merve'nin sitede insanların 
yardımcılarını işten çıkarttırmak, sitenin 
havuzunu ya da çocuk parkını istediği 

için kapattırmak gibi çok komik ve basit 
aksiyonlarla saygınlık kazanması, ironik 
şekilde Sarmaşık'taki “otoritesini” absürtleştirerek çizdiği kimliğin ne kadar boş 
olduğuna işaret ediyor. Merve'nin kopyası 
olmaya çalışırken gördüğümüz Pelin'se 
Barbie bebek güzelliğinin altında Merve'ye 
özenmesi ve eşiyle ilgili kıskançlık krizleriyle aslında kişisel güvensizlik ve sevgi 
eksikliğini kapatmaya çalışırken, Arzu 
eşinin maddi gücünün sağladığı imkânları sorgulamadan yaşarken aldatıldığını 
öğrendiğinde aslında hiçbir şeye sahip 
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olmadığını, birey bile olamadığını görmek 
zorunda kalıyor. Dahası Arzu ve Merve 
dizide altı ısrarla çizilen “haydutluk” ve 
“kötülük” kavramlarının Hannah Arendt'in 
kavramlaştırdığı “kötülüğün sıradanlığı” 
şekline dönüşmesinin çok ilginç tezahürleri 
olarak karşımıza çıkıyorlar. 

Hannah Arendt, İkinci Dünya Savaşı'nın 
ardından görülmeye başlanan, “Neden 
ben, herkes yapıyordu?” sözleri davanın 
simgesi olmuş Eichmann davasından 

yola çıkarak kavramlaştırdığı kötülüğün 
sıradanlığı fikrinde “büyük kötülük” denen 
olayların aslında çok basit ve sıradan 
eylemler şeklinde tamamen kör bir “itaat” 
ve “düşüncesizlikle” gerçekleştirildiğini 

ve yapılanlar hiçbir muhakeme sürecine 
sokulmadığı için ürpertici bir “bayağılık” 
ve “normalleştirilmeyle” sınırsız ve sonsuz 
kötülüğe dönüştüğünü anlatır. Bu anlamda Arzu ilk bölümde eşine sorduğu, “Bir 
kötülüğe sessiz kalmak seni de kötü yapar 
mı?” sorusuyla ahlaki bir muhasebe yapma 
görüntüsü verse de aslında kendisini bu soruyla ironik şekilde açık eder. Arzu, Merve 
ve Pelinin Mehmet'in kendisini aldattığını 
bilmelerine rağmen sustuklarını öğrendikten sonra da onlarla görüşmeyi kabul 
etmesiyle, Merve'nin Serhan'ın şirketinde 
çalışması teklifini kabul ederek bir kez daha 
ona borçlanmasıyla ve Merve'nin Oya için 
seçtiği aile portresinin uygunsuz olabileceğinde ısrar etmeyip lisede yaptığı gibi 
bilinçli bir kötülüğe tekrar sessiz kalmayı 
seçmesiyle ve Serhan'ın hapisteyken onun 
müşterilerini, “Başkasına mı gitsinler, 
çocuklar için yaptım,” açıklamasına sığınarak almasıyla “kötülüğün sıradanlığının” 


Merve'nin herkesi duygusal baskı ve 
şantajla kendine bağlayıp. gücünü bu 
şekilde sürdürmeye çalışması. “Biz 
zamanında hak edene hak ettiğini verdik. 
herkese yerini gösterdik.” sözleriyle de 
doğruladığı şekilde sitenin işleyişinden 
oradaki insanların hayatlarına kadar her 
şeyi, Sarmaşık onun oyun alanıymışçcasına 
kendi şartlarıyla şekillendirme takıntısı tam 
da bu kibirli patolojik ruh halinin yansıması 


oluyor. 


temsillerinden biri olarak karşımıza çıkar. 
Arzu gibi kötüyü gördüğü halde susmayı, hatta onun gölgesinde kalmayı tercih 
edenler, çıkar-korku-öykünme üçgeninde 
bireysel vicdani kararlarını alamayan ya da 
temel ilkelerle davranamayarak muhakeme 
yapamayanlar, yapılanların normalleşerek içselleştirilmesine, günlük hayatın bir 
parçası haline getirilerek iyi ve kötü gibi 
kavramların anlamını yitirmesine en büyük 
katkıyı sağlayan karakterler olarak karşımıza çıkar. Merve'nin de lisede Edip'le Oya'ya, 
sonrasında Oya'nın kliniğini kapattırmak 
için attığı iftira, Serhan'ın zengin olduğunu 
öğrendiğinde yalanla ve aldatarak kendisini 
ona olmadığı biri gibi göstererek evlenmesi 
gibi farklı şekillerde insanların hayatına 
müdahale etmesi ve bunları yaparken “O 

iş bende!” “Kraliçelik bunu gerektirir,” gibi 
kendine özel ifadeler üreterek sanki partiye 
hazırlanır gibi cheesecake yapıp, büyük bir 
umursamazlık, ruh ve empati yoksunluğu 
içinde yaptıklarını süreklilik içinde ritüelleştirerek, tüm yaptıklarını da herhangi bir 
muhakeme/düşünme sürecine sokmaksızın 
bu ritüellerine indirgemesi ve ardından 
hem kendisinin hem de kendisine inandırdığı Sarmaşık'ın diğer kadınlarının hiçbir 
şey olmamış gibi hayatlarına devam etmesi 
tam anlamıyla kötülüğün sıradanlığının 
tezahürü olarak karşımıza çıkar. 

Sarmaşık erkeklerinin, kadınları tanımlayışına baktığımızdaysa kadınların içselleştirdiği (eril) güç ve cinsiyet kodlarının 
daha da netleştiğini görebiliriz. Örneğin 
Arzu'nun eşi Mehmet, “Sürekli Adana yiyemem ki arada şiş de atmam lazım” diyerek 
eşini iki senedir aldatmasını erkekçe bir 


hak olarak gerekçelendirir ve boşandığı 
halde Arzu'ya eşi muamelesi yapmaya 
çalışırken, Pelin'in eşi Taylan iktidar alanını 
kayınpederinin maddi gücüyle kendine 
açabiliyor ve Mehmete olağan düzenini 
bozmaya cesaret edebildiği için hayranlık 
duyuyor. Lisedeyken kız arkadaşı olan 
Oya'nın sık sık karşısına çıkıp hatırını 
sorma bahanesiyle evine gitmesi, Serhan'a 
Oya'nın kendisine “yürüdüğünü” söyleyerek “yengelik hukukuna” uyması gerektiğini 
hatırlatması erkek kimliğini ve varlığını 
kendisine ve etrafındaki diğer erkeklere 
ispat etme çabasında Oya'yı araç yapmaya çalıştığının işaretleri olarak karşımıza 
çıkıyor. Benzer şekilde Mehmet'in sevgilisiyle yaşamaya başladıktan sonra Arzu'nun 
kendisine sağladığı konforu özlemeye başlaması da Arzu'yu birey/eş olarak görmekten ziyade hayatını kolaylaştırmaya yarayan 
bir araç olarak algıladığını vurguluyor. 
Hatta Oya'yla ortak bir mağduriyeti paylaşan Edip bile sevgililik oyunu emrivakisiyle 
Oyayyı kişisel kayıp ve hırslarının aracı 
yapmaya kalkabiliyor. 

Sarmaşık'ta ataerkinin bir diğer temsilcisi 
olan Serhan'ın pozisyonununsa daha farklı 
bir çizgiye kaydığını söyleyebiliriz. Köklü 
Aksak ailesinin duygularını göstermeyen, aile sevgisinden uzakta yatılı okulda 
büyüyen oğlu Serhan, milyon dolarlık 
şirketiyle bütün Sarmaşık'ın maddi gücünü 
yönetme ve tüm iktidarı elinde tutma pozisyonunda görünse de haftalarca şirketteki 
sızıntıyı çözememesi, bu yüzden şirketi 
kaybetme noktasına gelmesi, hapse düşmesi 
ve bu durumla ilgili güçsüz görünmeme 
baskısıyla tüm duygusal tepkilerini bastırmaya çalışarak yaşadıklarını Oya dışında 
kimseyle konuşamamasıyla, temsil ettiği 
ataerki/iktidar gücünün diğer erkekler gibi 
agresif bir yürütücüsü olmaktan ziyade 

o erkçe kıstırıldığı bir pozisyona geriliyor." Yaşadığı panik ataklarsa bu durum 
yüzünden bedensel kontrolünü de kaybedişinin sembolleri olurken, eşiyle ilişkisinde 
gençken eşi tarafından, kendi sözleriyle, 
“kuşatılarak” başlatılan, sonrasında da 
duygusal olarak kapalı ancak bir iş ilişkisi 
gibi devam ettirilen evliliğinde de sürüyor. 
Duygusal ve ruhsal anlamda bağ kurabildiği tek kişi olan Oya'ya, “Ne yapmak 
istiyorsan onu yap bana, sen nasıl istersen 
öyle olsun,” sözleriyse duygusal teslimiyetle 
birlikte temsilcisi olduğu iktidar kontrolünü ve erkini devredebileceğini açık eden en 
net sözleri oluyor. 

Sarmaşıkla dışarıdan yabancı olarak giren 
Oya ise yine on üç bölümlük sürece baktıgımızda duyguları, düşünceleri ve motivasyonlarıyla ilgili daha az detay verilen 
bir karakter olsa da yıllar önce yaşadığı 
iftira travmasını olabildiğince atlatmış, 
hareketleri ve kararları için mağduriyeti 
kendisine kalkan yapmayan, tüm yaşadıklarına rağmen sevebilme ve empati 
becerisini yitirmeden bir birey olabilmiş ve 
Sarmaşıklın agresif eril erk kodlarına sahip 
olmayan bir karakter olarak sunuluyor. 
Sitede kendisine söylenen “Doktor Hanım” 
hitabı da Sarmaşık kadınlarının kendisine biçtiği kimliksiz pozisyonun tersine 
mesleğiyle gelen kimliğine dikkat çekerken 
siteyle aralarındaki resmiyet ve uzaklığa da 
vurgu yapıyor. Oya'nın sakin ve yumuşak 
tavırlarının öne çıkardığı duygusallığı, 
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Oya'nın sakin ve yumuşak tavırlarının 

öne çıkardığı duygusallığı. aldığı eğitim 

ve mesleki formasyonun da etkisiyle akıl 

ve muhakemeyle hareket eden tavrıyla 
birleşiyor. Eviyse dekorasyonunda tercih 
edilen beyaz ve ekru ağırlıklı renkler, 
yumuşak hatlı mobilyalar, sıcak sarıya yakın 
ışık tonları ve Oya'nın anncanne tarifli 
yemekleriyle diğer Sarmaşık mekânlarının 
aksine daha sıcak ve samimi bir yuva 
görüntüsü veriyor. Oya?'nın kostümlerinde 
sıklıkla tercih edilen beyaz tonlarıyla uzun 
tek parça hırka ya da pardösüleri de iki 
şekilde okumak mümkün. 


aldığı eğitim ve mesleki formasyonun da 
etkisiyle akıl ve muhakemeyle hareket eden 
tavrıyla birleşiyor. Eviyse dekorasyonunda 
tercih edilen beyaz ve ekru ağırlıklı renkler, 
yumuşak hatlı mobilyalar, sıcak sarıya yakın ışık tonları ve Oya'nın anneanne tarifli 
yemekleriyle diğer Sarmaşık mekânlarının aksine daha sıcak ve samimi bir yuva 
görüntüsü veriyor. Oya'nın kostümlerinde 
sıklıkla tercih edilen beyaz tonlarıyla uzun 
tek parça hırka ya da pardösüleri de iki 
şekilde okumak mümkün. Sarmaşıkl'a yıllar 
sonra tekrar gelişinin muğlaklığına paralel 
bu renksiz, belirsiz duruş bir taraftan 
Oya'nın bu hareketinin altında, bizlerin de 
henüz öğrenmediği motivasyonlarına, diğer 
taraftansa yıllar önceki iftira yüzünden 
feminen tarafını ve duygularını doktorluk 
kimliğinin ardında saklayarak kendini 
kapatan Oya'ya işaret ediyor. Bu açık renklerin arasındaki gri, siyah gibi koyu renk bir 
parçaysa Oya'nın Sarmaşık kızlarıyla olan 
güç savaşıyla olduğu kadar esasen Serhan'la 
olan bağıyla ilişkilendiriliyor ve Serhan'la 
yakınlığı ilerledikçe pembe, yeşil, kırmızı 
tonlarını da üstünde görmeye başlıyoruz. 
Oyanın Merve, Pelin ve Arzu kendisine ev 
ziyaretine geleceklerinde Serhan'ın sevdiği 
yemeği yapıp tabağını hazırlarken elleri- 
nin titremesi, Serhan'ın panik ataklarıyla 
ilgilenmesi, hapishanede onu yalnız bırakmaması, Serhan'ın suçsuzluğunun kanıtlanması için uğraşması gibi detaylar aralarında 
plansız, çıkarsız ve doğal akışında kendiliğinden büyümeye başlayan aşka ve buna 
dair sessiz bir anlaşmaya işaret ediyor. Dolayısıyla Oya “eksikleri,” korkuları, zaafları 
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ve tüm yönleriyle bir birey olduğunu açık 
ediyor. Serhan'la yakınlıklarının asıl temeli 
de burada yatıyor; çünkü Serhan da Oya 
gibi travmatik bir geçmişten gelse de ruhu 
kirlenmemiş ve Oya gibi sıkı bir eğitim 

ve iş disipliniyle yetişse de duygularını, 
ruhunu kaybetmemiş bir karakter olarak 
çiziliyor. Oya ile yakınlıklarının başladığı 
yerin de Sarmaşık'ın yapay dünyasının ve 
suni kurallarının hâkimiyetinin dışındaki 
korulukta yani insan ruhunun kirinden 

ve müdahalesinden uzaklığı temsil eden 
doğada olması, bu açıdan da anlamlı hale 
geliyor. Sarmaşık özelinde, maddi güçle 
tanımlanan ataerkinin parçası olamayan 
karakterler olarak sunulan Oya ve Serhan 
kendileri için sınırlarını ve kurallarını 
ancak kendilerinin belirlediği bir alan 
açıyorlar ve tutkulu bir aşkla anlatılan 
hikâyeleri geçmişin ve bugünün travmalarını ve yalnızlıklarını birbirleriyle iyileştirme 
yolculuklarının başlangıcı olarak hizmet 
ediyor; Oya'nın Serhan'ı panik atakların- 
da ya da hapise girdiğinde, Serhan'ın da 
Oyayyı karanlık korkusunda, yani aslında en 
savunmasız kaldıkları anlarda yalnız bırakmayıp birbirlerini tekrar ayağa kaldırmalarında olduğu gibi. 

Oya ve Serhan'ın bu şekilde sunumları 
yazının başında sosyokültürel referans 
olarak verdiğim maddi kazanç ve birikim 
hırsının karşısında duygusal ve manevi bir 
çıkış ve iyileşmeyi, özgürlüğünü yerleşik 
yargı ve beklentilerin dışında, çoğu kez o 
yargıları da sorgulayarak bireysel seçim 

ve deneyimleriyle arayan karakterlere 

denk düşüyor. Bu anlamda bu iki karakter 


yerli dizilerde neredeyse ön koşul olan tek 
boyutlu ve yüzeysel karakter sunumlarının 
dışında nadiren tercih edilen çok yönlü ve 
antikahraman olarak da nitelendirilebilecek 
portreler olarak sunuluyor. Ufak Tefek Cinayetler bunu yaparak yerli dizilerde çok zor 
karşılaştığımız cesur ve farklı bir manevrayla 
Sarmaşık temsilinde sistemin, sahteliğin ve 
“haydut”luğun karşısına doğallığı, hakikiliği 
ve aşkı, Oya ve Serhan üzerinden aktarıyor. 
Bunu yaparken de iyi, kötü, doğru, yanlış ve 
aşka dair izleyicilerin kalıp yargı ve tanımlarını sorgulatmaya çalışıyor. 

Sarmaşık vakasının ve karakterlerin gizemine ve hikâyesinin nasıl ilerleyeceğine 
henüz hâkim olmasak da Ufak Tefek Cinayetler'in cesur manevraları ve ince işçiliği 
göz önüne alındığında “iyiler ve haydutlar” 
arasındaki çizgiyi nasıl çizeceğine, Oyanın 
sözleriyle “evrenin cezalandırmasından 
payını almayanlara” ve sahte bir sistemin 
dışında kalarak kendi doğrusunu bulma 
arayışına vereceği cevapla dizi yıllar önce 
yayınlanan büyük projelerle unutulmazlar arasına girebilecek niche bir çalışma 
olacaktır. 
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ÖNCELİKLE TEBRİK EDERİM, SEN ANLAT KARADENİZ, İLK 3 BÖLÜMÜYLE ÇOK BA- 
ŞARILI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI. BU PROJEYE NASIL KARAR VERDİNİZ, SÜREÇ NASIL 
BAŞLADI VE BUGÜNE KADAR NASIL İLERLEDİ, SENARYO ÇALIŞMALARINDA DİKKAT 
ETTİĞİNİZ BAŞLIKLAR NELER OLDU? 

Teşekkür ederim. Sen Anlat Karadeniz'in çalışmalarına yaklaşık 1 
yıl önce başladık. Senarist arkadaşlarım, konuyu anlatınca çok begendim ve mutlu oldum. Hatta senaryoya hayran kaldım. Toplumsal vicdanı harekete geçirecek bir hikâye. Benim de drama işlerinde 
en çok yapmak istediğim şey, toplumsal vicdanı harekete geçirmek. 
Televizyonlar en temelde eğlence ve haber verme aracıdır. Televizyonda toplumsal bir mesele anlatmak aslında yokuşa su akıtmak 
gibi bir şey. Meslek hayatım boyunca yokuşa su akıttım. Çünkü 
televizyonda böyle bir iş yapmak risklidir. Riski de şurada; insanlar 
eğlenmek isterken ben toplumsal vicdan yaratan işleri tercih ettim. 
Eğlenmek isteyen insanlara dert anlatarak, onları bilinçlendirdim. Çok şükür, aldığım risklerin çoğunda başarılı oldum. 


DİZİNİN İLK ÜÇ BÖLÜMDEKİ REYTİNG BAŞARISI ÇOK KONUŞULDU. SİZ, İZLEYİCİYİ 
YAKALADIĞI YERLERİ NASIL DEĞERLENDİRİRSİNİZ? 

Çok şükür, benim de beklediğimin üstüne ulaştı. Hikâyenin temposu, ritmi izleyiciyi içine çekti. 


RÖPORTAJ:ENGİN İNAN 
FOTOĞRAF: BURÇİN KORKMAZ 


DİZİNİN OYUNCU SEÇİMLERİNİ SİZ Mİ YAPTINIZ VE BU AŞAMADA NELERE DİKKAT 
ETTİNİZ? “STAR” KAVRAMIYLA YOLA ÇIKMADIĞINIZI VE İYİ OYUNCULUKLARA GÖRE 
OYUNCU SEÇİMİNİN YAPILDIĞI GİBİ BİR FİKRİM VAR ZİRA. SİZ NE DERSİNİZ? 
Casting direktörümüz Nesrin Namal'la beraber 9 ay boyunca 
uğraştık. Nesrin Hanım bir ara rüyasında Vedat ve Tahir görüyordu. Çok emek verdik, yorulduk ama değdi. Oyuncu seçiminde star 
kavramıyla hareket etmedik. Birçok audition çekimi yapıp karar 
verdik. Aslında oyuncularımız çok istediler ve aldılar. İlk çekimlere 
başladığımızda 70 dakikalık bir bölümü yıktık. Bazı oyuncuları ve 
mekânları değiştirdik. ATV yönetimi de bana inandı, sabretti ve 
kararımı destekledi. Bu kararla beraber maddi kayıplarımız oldu 
ama önemli olan sonuç. Para tekrar kazanılır ama başarı, para 
kadar kolay kazanılmaz. 


İLK BÖLÜM YAYINLANDIKTAN SONRA SOSYAL MEDYADA BAZI TEPKİLER ALDI DİZİ, 
ÖZELLİKLE NEFES'E UYGULANAN ŞİDDET SAHNESİNİN “ÖZENDİRİCİ” OLDUĞUNA 
DÖNÜK ELEŞTİRİLER YOĞUNLUKTA. DİZİNİN HEM YAPIMCISI HEM YÖNETMENİ 
OLARAK ELEŞTİRİLERE NASIL CEVAP VERİRSİNİZ? 

Şiddet zaten sert bir şeydir ve hafifletilemez. Şiddeti hafifletmek 
mazur göstermektir. Şiddeti ne kadar şiddetli gösterirsek 
merhamet duygusu o kadar artar. Bizim amacımız, merhamet 
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Siddet zaten sert 

bir şeydir ve 
hafifletilemez. Şiddeti 
hafifletmek mazur 
göstermektir. Şiddeti 
ne kadar şiddetli 
gösterirsek merhamet 
duygusu o kadar 
artar Bizim amacımız 
merhamet duygusunu 
yukarı taşıyarak 
algılarımızı açmak. 
Çünkü dram, algıları 
açarak düşünmemizi 
sağlar. 


duygusunu yukarı taşıyarak algılarımızı açmak. Çünkü dram, 
algıları açarak düşünmemizi sağlar. 


TV'DE SON YILLARDA “TOPLUM AHLAKI” BAŞLIĞI ALTINDA RTÜK'ÜN YOĞUN 
BİR SANSÜR MEKANİZMASI OLDUĞU SÖYLENEBİLİR. UYGULANAN CEZALAR NE- 
DENİYLE YAZARLAR, KANALLAR YA DA YAPIMCILAR OTOSANSÜR MEKANİZMASI 
İŞLETTİKLERİNİ İTİRAF EDİYORLAR. SİZCE TV'YE BU KADAR MÜDAHALE EDİLMESİ 
DOĞRU MU? 

Doğru değil. Drama, otosansür uygulanarak yapılmaz. Drama 
dramadır. Yusuf peygamberimizi kardeşleri kuyuya atıyor. Bu 
dramdan Mısır sultanı ve Züleyha aşkı çıkıyor. Gene bu dramla 
birlikte insan idrakı çıkıyor. RTÜK, televizyona baskı yapıyor 
ama internete kimse baskı yapmıyor. Çünkü biz halının altındakini değil, üstündekini görüyoruz. 


TV'NİN YA DA DİZİLERİN İZLEYİCİYİ ŞEKİLLENDİRDİĞİNİ, TOPLUMU OLUMLU YA 
DA OLUMSUZ ANLAMDA ETKİLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ? 

Tabii ki toplumu şekillendiriyor. Bu yüzden eğlence kadar eğitici 
bilgilerin de yer alması gerekiyor 


SEN ANLAT KARADENİZ'DE KADINA ŞİDDET UYGULAYAN KÖTÜ ADAMIN KARŞI - 
SINDA, KADINI BU ŞİDDETTEN KURTARMAK İÇİN DESTEK OLAN BİR İYİ ADAM 
PORTRESİ ÇİZİLMİŞ FAKAT TAHİR DE EMREDEN, KABA BİR ADAM. BUNU ÖZEL- 
LİKLE Mİ TERCİH ETTİNİZ, YOKSA İLERİKİ BÖLÜMLERDE TAHİR'İN BU ANLAMDA 
DEĞİŞECEĞİ SÖYLENEBİLİR Mİ? 

Böyle kurmasaydık Karadenizli bir adam olmazdı. 8 yıl boyunca 
şiddet görmüş çocuklu bir kadını, geleneklerine karşı çıkarak 
koruyor. Nefes'i masum, tertemiz bir insan olarak görüyor ve biz 
oradan destansı bir aşk çıkaracağız. O yüzden Nefes, Tahir ile 
karşılaştığı ilk sahnede beyaz giydi. 


OSMAN SINAV İSMİ FARKLI YAŞLARDAN PEK ÇOK İNSAN İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM, 
HAYATIMIZDA IZI OLAN PEK ÇOK DIZIDE İMZANIZI GÖRÜYORUZ. BU SENE 
TÜRKİYE'DE TV YAYINININ BAŞLAMASININ 50. YILI AYNI ZAMANDA. SÜPER 
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BABA'DAN SEN ANLAT KARADENİZ'E, TV DÜNYASINDA NELERİN DEĞİŞTİĞİNİ DÜŞÜ- 
NÜYORSUNUZ, OLUMLU VE OLUMSUZ ANLAMDA TESPİTLERİNİZ NELERDİR? 

35 yıldır bu işin içindeyim. Televizyon tarihinin en hareketli döneminin tanığı oldum. Çok şey değişti. Eskiden yaratıcılığa ve hikâye 
anlatımına çok önem verilirdi. Etik diye bir şey vardı, artık o etik 
değerlere önem verilmiyor. Sadece reytinge önem veriliyor. Oysa 
sadece reyting almak, reyting için iş yapmak önemli değil. Ciddi 
bir iş yapıyoruz, sosyal bir yaraya parmak basıyoruz. Biz reyting 
almasak da bu işi yapmamız lazım, tabii reyting almadan bunları 
söylemek kolay değil. Kanalımız da bunun farkında, bize çok sabretti, arkamızda durdu. Türk televizyonculuğu çok değişti. Bizim şu 
an yurtdışına format satmamız lazım ama format almaya başladık. 
Deli Yürek dizisi ilk satılan dizidir. Bizim buralara format satıyor 
olmamız lazım, bizimse Koreden almadığımız format kalmadı. 


BU SÜRE İÇİNDE İZLEYİCİNİN REFLEKSLERİ, BEĞENİLERİ, KRİTERLERİ DEĞİŞTİ Mİ 
SİZCE? NASIL BİR DEĞİŞİM YAŞANIYOR SEYİRCİ AÇISINDAN? 

Sosyal medya, seyirciyi çok aceleci yaptı. Eleştirilere, neyi anlatamamışız diyerek bakıyorum, takip ediyorum. Diziyi izlememiş, bir 
yerde kısa bir video görüyor, anlatılanı anlayamıyor. Hemen sert 
eleştiri yapılıyor. 


KARİYERİNİZDE HİÇ UYARLAMA DİZİ YAPMADINIZ SANIRIM, GÜNÜMÜZDE KORE, 
JAPON UYARLAMALARI ÇOK GÜNDEMDE. BU UYARLAMALARA NASIL YAKLAŞIYOR- 
SUNUZ? 

Orada olan bir iş, burada da izleniyor. Dünyanın her yerinde çekilen dizileri, telefon ekranından izleyebiliyorsunuz artık. O yüzden 
ortak paylaşımlar oluyor, onların kültürüne yabancı olmuyorsunuz. 
Onların kültür genleri bize yerleşiyor. Kendi genlerimizi kaybetmememiz için kendi genimize ait bir şey yapmamızı önemsiyorum. 
Ben yurtdışı uyarlaması yapmadım hiç, kendi sinemamızdan 
uyarlama yaptım. Çünkü kendi hikâyelerimizi, bu toprakların 
hikâyesini anlatmak istiyorum. Anlattığım hikâyenin kendi kültür 
genlerimizden beslenmesi gerektiğine inanıyorum. 


KENAN İMİRZALIOĞLU BU YIL ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜNÜ, “DELİ YÜREK'İ YILLAR 
ÖNCE BÖLÜM BAŞI 1 DOLARDAN SATARAK, DİZİ İHRACATINI BAŞLATAN” DİYEREK 
SİZE İTHAF ETTİ, YILLAR ÖNCE DELİ YÜREK'İN YURTDIŞINA SATIŞINI HANGİ KOŞUL- 
LARDA VE HANGİ ÜLKEYE YAPMIŞTINIZ? 

Deli Yürek'i o yıllarda satmayı umut etmemiz bile saçma görünüyordu. Bir Türk, ABD'de işletme okusa, bu dizileri nasıl satıyorlar 
diye araştırma yapsa, öğrenip gelse, bizim yaptığımız işleri satsa 
diye hayal kurardım. Kanalla sözleşmeyi yaparken de yurtdışı 
haklarını bana bırakır mısınız dedim. Genel Müdür Murat Saygı, 
“Osman, bizi Erol (Aksoy) Bey'le kavga ettireceksin. Erol Bey, niye 
bunu böyle yaptınız diyecek,” dedi. “Murat, sen modern eğitim 
almış bir insansın, Erol Bey'i ikna edersin,” dedim. “Zaten 5 kuruş 
para etmiyor ki,” dedi. “Bu da benim sanatçı kaprisim olsun, kendi 
ağzınla söylüyorsun 5 kuruş para etmiyor zaten,” dedim. “Peki,” 
dedi. Bir gün birisi aradı, tanışmak istedi. “Ben ABD'de master yaptım. Onlar bunu nasıl satıyor diye araştırdım, şirket kurdum.” dedi. 
“10 senedir seni bekliyordum, hoş geldin,” dedim. 5 kuruş etmeyen 
pazara biz ham bant parası ve artı 1 dolarla başlarsak 10 yıl sonra 
bu pazar oluşacak ve biz bu pazarda olacağız diye düşündüm. Artı 
30 dolar aldık, şimdi diziler milyon dolara satılıyor. 


EVET, ARTIK CİDDİ BİR BÜYÜME YAŞANIYOR BU ALANDA. BİR TARAFTAN DA YURT- 
DIŞI SATIŞLARINA ODAKLANARAK BENZER HİKÂYELERİN BENZER OYUNCULARLA 
YAPILMASI, SEKTÖRÜN YARATICILIĞININ DÜŞMESİNE NEDEN OLUR MU SİZCE? 
Yurtdışı satışlarımız artık yok. Biz kendimiz yok ettik. Bizim 
şimdilerde format satmamız gerekiyordu. Bunun yok olmasının 
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bir sebebi de kanalların yurtdışı haklarını yapımcıya vermemesi. Hakları vermeyince yapımcılar da daha iyi satış için ekibini 
çalıştırarak para sarf etmiyor. Satış hakkı kanalda olunca yapımcı 
bir şey yapamıyor. Bu işin esası konsept geliştirmek. Ama hiç 
kimse bunun üzerinde durmadı ve durmuyor. Bu ülkede hâlâ telif 
hakları kanunu yok. Kültür Bakanlığı bize ekonomik yardımda 
bulunmasın, sadece telif haklarını çalıştırsınlar, yeter. Telif hakları 
çalışmayan ülkelerde insan hakları olmaz. Telif hakları doğru çalışsa çok farklı bir yerde olurduk. Biz ilk satış yaptığımızda Kenan 
İmirzalıoğlu tanınıyor muydu? Şimdi tabii ki gurur duyuyoruz. Biz 
konsept satarak yaptık. Şimdi yeterli konsept yapmadığımız için 
oyuncularımız da aşağıya çekiliyor. 


PEKİ, SENARİST VE YÖNETMEN ANLAMINDA SEKTÖR GEREKLİ DONANIMDAKİ 
İNSANLARI YETİŞTİREBİLİYOR MU SİZCE; YAHUT YENİ İSİMLERİ KAZANDIRABİLİYOR 
MU? 

Son yıllarda televizyonculuk popüler meslek haline geldi. Ama 
açılan okullar yeterli değil. Yeni genç yazarlar, oyuncular, senaristler yetişiyor. Geriye dönüp baktığımda asistanım olarak başlayan, 
sonra yönetmenim olan 7 isim var. Bunlardan biri de Sen Anlat 
Karadeniz dizisinin yönetmeni Emre Kabakuşak. Emre, Niğde'de 
bir üniversitede okuyup asistan olarak işe başlamıştı. Kendini çok 
iyi yetiştirdi ve şimdi yönetmenlik yapıyor; gurur duyuyorum. 
Oğlum da senelerce bu işin içindeydi. Şimdi o da yönetmen oldu. 
Sinema ve drama yapmanın asıl sermayesi, yeni ve yaratıcı insan 
keşfetmektir. Yeni insanların önünü açmalıyız. İyi ve yaratıcı fikir 
her zaman parayı bulur. 


SON DÖNEMDE YÜKSELEN DİJİTAL YAYINCILIĞI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? 
DİJİTAL ALANA DAİR DE İŞLER YAPACAK MISINIZ? 

Tabii ki düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde televizyon dünyasının tanınamayacak noktaya geleceğine inanıyorum. Bir gün 


belki de yaptığımız işleri uzay boşluğundaki bir mekiğe göndereceğiz. İnsanlar dizileri kredi kartından cüzi bir miktar karşılığında 
izleyecek. 'Tüm pazarlama buradan yapılacak. Teknoloji sıçrama 
içinde ve bizi nereye sürükleyecek bilmiyoruz. 


SEN ANLAT KARADENİZ DIŞINDA 2018 SEZONUNDA BAŞKA BİR PROJENİZ OLACAK 
MI EKRANDA, VARSA DETAYLARINI ALABİLİR MİYİZ? 

Görüşmelerimiz devam ediyor. Ama detaylarını şu anda söyleyemem. Fikir, senaryo ve kanalla flört halindeyiz. 2018 sezonunda 
yeni işlerimiz olacak. 
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DİZİLERİMİ 


Kİ SEMPATİK 


ANTİKAHRAMANLAR 


DİZİLERDE YER ALAN ANA 
KARAKTERLER KADAR ONLARI 
OLAYLARIN İÇİNE ÇEKEN 

KÖTÜ KARAKTERLER DE ÖNEM 
KAZANMAYA BAŞLAMIŞTIR. İYİ- 
KÖTÜ KARŞITLIĞININ TEMSİLİ 
HALİNE GELEN VE ARADAKİ 
ÇEKİŞMEYİ ANLATAN DRAMATİK 
ANLATILARDA İYİ KARAKTER 
KADAR KÖTÜ KARAKTERE DE 
ÖNEMLİ İŞLEVLER DÜŞER. KÖTÜ VE 
KÖTÜLÜĞÜN İMGESİ HALİNE GELEN 
BU KARAKTERLER KÖTÜLÜĞÜN 
TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDEKİ DEGİŞİMİ 
GİBİ OLAY ÖRGÜSÜNE GÖRE 

DE EYLEMLERİNİ DEGİŞTİRİR VE 
RENKLENDİRİR. 


Çİ episona 


Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 


TELEVİZYONUN İNSANLARA sesleniş biçiminin görselliğe dayanması, müzik, 

ses ve hareketli görüntü öğelerini bir 

arada bulundurması diğer kitle iletişim 
araçlarından farklılaşmasını sağlar. Televizyona yönelik hem olumlu hem de olumsuz 
değerlendirmeler yapmak mümkündür. 
Televizyona yönelik olumsuz eleştirilerin 
başında çoğunlukla teknolojik evrilişi değil, 
sosyokültürel ve ekonomik etkileri gelir. 
Televizyona yönelik olumlu değerlendirmeler bu aracın teknolojik değişimlere hızlı 
uyum sağlamasına dayandırılırken aynı 
araçla iletilen içeriklerin izler kitle üzerindeki yönlendirici özelliği olumsuz bir yönü 
olarak ele alınır. 

İzleyicinin televizyonda teknik ve içerik 
olarak kaliteli bir yapımla karşılaşması, 
inandırıcılık seviyesini daha da yükseltir 
ve kaynak-alıcı arasındaki bağı sağlam 
temellere oturtur. Televizyon, tüm olumsuz 
eleştiriye karşın gündelik hayatımız içinde 
kapladığı alanla evimizin vazgeçilmez 

bir parçası konumuna geldi. Televizyonla 
kurduğumuz ve kopması mümkün gözükmeyen ilişkimiz etki gücünü artırarak 
devam ettiriyor. Yemek saatlerimizden 
uyku düzenimize kadar birçok aktivitemizi 
televizyon yayın akışına göre planlıyoruz. 
Bu yüzden televizyon günlük yaşantımızın 
merkezinde oturuyor. Televizyon toplumsal 
yaşamı, hayat tarzlarını, kültürü ve sosyal 
alışkanlıkları değiştiren büyük bir devrim 
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olarak kabul edilir; tutum ve kararları 
etkiler, yaşama ve nasıl yaşanacağına ilişkin 
algıları biçimlendirebilir (Esslin, 2001). 
Günümüzde çok kanallı televizyon yapısıy- 
la yerli ve yabancı diziler, izleyicinin hem 
bireysel tatmininde hem de sosyal ilişkilerinde gündemi belirler. Son 4-5 yıldır yerli 
yapımların ekranlarımızda hatırı sayılır 
oranda yer alması, izler kitlenin beğenisinin 
yönlendirilmesinin yanı sıra bir yerli dizi 
talebini de beraberinde getirmiştir. 
Televizyon dizileri esas itibarıyla izleyicinin düşünme ve gündelik alışkanlıklarını 
ve tüketim eğilimlerini etkiler. İzler kitle 
özellikle dizi ve dizi karakterleri üzerinden eğlenerek zaman geçirirken gündelik 
sıkıntılarından arınır ve orada yer alan 
hikâyeleri de içselleştirir. Dizideki karakterler ve onların başlarından geçen olaylar 
üzerine düşünmek, bir sonraki bölümde ne 
olacağına ilişkin tahmin yürütmek bilişsel 
yönümüze hitap ederken, bütün bunları 
sosyal hayatımızda kişilerarası iletişimimizde yer vermek daha çok davranışsal 
yönümüze yöneliktir. Bununla ilgili olarak 
televizyon izleyicisi, karakterlere önerilerde 
bulunmakta, yanıt alamayacaklarını bildikleri halde kurgusal bir karaktere yorumlar 
yapmakta ve sonu belli bir hikâye üzerinde 
sorular sormaya devam etmektedir. 
Dizilerde oluşturulan olaylar birbirine 
bağlı olarak zincirleme biçimde devam 
eder ve her hafta bu zincire yeni bir halka 


eklenir. Diziler, bu özelliklerinden dolayı 
izleyicilerde merak duygusunu besleyerek 
süreklilik sağlar. Televizyon kendi içeriğini 
oluştururken radyo programlarından faydalanmıştır. Radyonun dinleyici kitlesine 
yönelik bağımlılık araştırması yapıldığın- 
da bu etkinin radyo dizilerinde yer alan 
karakterlerden dolayı olduğu saptanmıştır. 
Aynı etki, televizyonda yayınlanan ve artık 
görselleşen karakterler için de sözkonusu 
olmuştur. Hatta ortaya konan imgelerin gücü, izleyicinin daha çok özdeşim 
kurmasını sağlamakta ve etki gücünü de 
artırmaktadır. 

Dizilerde yer alan ana karakterler kadar 
onları olayların içine çeken kötü karakterler 
de önem kazanmaya başlamıştır. İyi-kötü 
karşıtlığının temsili haline gelen ve aradaki 
çekişmeyi anlatan dramatik anlatılarda iyi 
karakter kadar kötü karaktere de önemli 
işlevler düşer. Kötü ve kötülüğün imgesi 
haline gelen bu karakterler kötülüğün 
tarihsel süreç içindeki değişimi gibi olay 
örgüsüne göre de eylemlerini değiştirir ve 
renklendirir. 

Kahramanlarla savaşabilecek kadar güçlü 
olan ve her durumda onlarla mücadele 
edebilen bu antikahramanlar toplumsal 
çıkar yerine genelde kendi çıkarları için 
savaş verirler. Antikahraman özellikleriyle 
bezenen bu karakterler, kötülükle beslenen, 
kahramanı engellemek için ona ve çevresine zarar veren tiplemelerken bir taraftan 


da konuşma şekilleri, esprileri, söyledikleri 
özlü sözler, adamlarıyla girdikleri diyaloglar, hiç beklenmedik zamanlarda yaptıkları 
iyiliklerle seyircinin ilgisini ve sevgisini kazanmayı başarır. Görünümlerinde mutlaka 
bu sempatik havayı yansıtacak bir etkene 
de yer verilir. Çukur dizisinde Vartolu karakterinin duruşu ile tezatlık taşıyan renkli 
kıyafetleri, şık kombinleri buna örnek 
olarak verilebilir. 

Diziler, dramatik anlatı yapıları içinde 
karşıt karakterlerin çatışmasıyla hikâyeyi 
doruk noktasına taşır. Bu yapıda antikahramanlar, hikâyenin temel yapıtaşı olan 
kahramanın önüne geçmeden hikâye 
içindeki yan olaylarla izler kitlede bir 
beğeni ve sempati oluşturabilmektedir. 
Deli Yürek'teki Turgay Atacan ve Geniş 
Aile dizisindeki Koyu Bilal karakterlerinin 
jest ve mimiklerinin izleyicilerin gündelik 
hayatta kullandıkları görülmüştür. Ayrıca 
antikahraman olarak seçilen oyuncuların 
izleyicideki beğenisi (yakışıklılık-güzellik) izleme tercihini etkileyen önemli bir 
neden olarak gösterilebilir, buna Behzat Ç. 
dizisindeki Ercüment Çözer karakterini 
canlandıran Nejat İşler örnek verilebilir. 
Antikahraman karakterler sadece jest ve 
mimikleriyle değil, aynı zamanda senaryo 
içindeki siyasi-ekonomik göndermeleriyle 
ilgi çekebilmektedirler, buna en güncel 
örnek Poyraz Karayel dizisindeki Zülfikar 
olarak verilebilir. Ayrıca antikahramanları- 


mız dizinin ana karakterleri kadar sosyal 
medya platformlarında da hikâye içinde 
gösterdikleri performanslarıyla tekrar tekrar izlenmeye değer görselleri oluştururlar. 
Günümüzde bir kahraman kadar 
kusursuz olmayan, yanlışlar yapabilen, 
insani zaafları olan, antikahraman olarak 
adlandırabileceğimiz bu sempatik kötü 
karakterler, izleyicinin dramaları seyretmeleri ve tercih etmelerinde etken faktörler olarak karşımıza çıkar. Hatta Kurtlar 
Vadisi Muro örneğinde olduğu gibi ana 
karakterlerin de bazen önüne geçerek 
sadece bu karakterin öyküsünü anlatan 
filmler de çekilmiştir. Dolayısıyla dramalar için tasarlanan ve önemli bir yere 
ulaşan sempatik kötü karakterler anlatıyı 
güçlendiren, ona heyecan ve bilinmezlik 
katan unsurlar olarak karşımıza çıkar ve 
çıkmaya da devam edecektir. 


Deli Yürek - Turgay Atacan (Ali Sürmeli) 
Geniş Aile - Koyu Bilal (Fırat Tanış) 
Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (Mustafa 
Üstündağ) 

Çukur - Vartolu (Erkan Kolçak Köstendil) 
Behzat Ç. - Ercüment Çözer (Nejat İşler) 
Poyraz Karayel - Zülfikar Ülgen (Celil 
Nalçakan) 


KAYNAK İ 
Esslin, Martin, 7elevizyon Çağı, Istanbul, Pınar 
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KRANLARIN EN ROMANTİK 
KEK KARAKTERLER 


MİMİ TUĞCE USTA /NOLUYO.TV 
ŞUBAT AYI, HERKESİN AKLINA TEK BİR ŞEY GETİRİR: ROMANTİZM! HER YERDE KALPLER, ROMANTİK JESTLER, AŞK 
SÖZLERİ, MUTLU ÇİFTLER GÖRMEK ARTIK GELENEK HALİNİ ALDI. ŞU DÖNEMLER, “AŞK” KONUŞMANIN DA EN 
GÜZEL ZAMANI HALİYLE... SON YILLARIN EN ROMANTİK, HER YAPTIGI OLAY, AŞKI DAĞLARI DELECEK GÜÇTE OLAN 


KARAKTERLERİNİ TEKRAR TEKRAR HATIRLAYALIM. 


KEMAL SOYDERE 
(KARA SEVDA) 
Sözkonusu aşk olduğunda 
engellerin yalnızca birer 
çakıl taşı büyüklüğünde 
olacağını, asla sizi durduramayacağını ve gerçek aşk 
için göstereceğiniz sonsuz 
mücadelenin sizi daha 
güçlü kılacağını her seferinde bir kez daha gösteren 
Kemal Soydere'nin aşkına 
hayran olmaktan başka ne 
gelir elden? Hatta aşkı için 
ölümü dahi göze alacak kadar çok 
sevmek... Gerçek bir efsane! 


AHMET POYRAZ KARAYEL 
(POYRAZ KARAYEL) 

Poyraz'ın aşk hikâyesi tek cümleden oluşuyordu aslında... İki insan 
birbirini çok sever ama kadın ölür, 
adam delirir. Sevdiği kadını kaybedince yaşama ve yaşamaya dair her 
şeyini de kaybeden Poyraz'ı daha öte 
bir cümleyle tanımlamak imkânsız, 
gereksiz de zaten... Her şeyi kendine 
özgü, adrenalin ve edebiyat dolu Poy- 


mİ | vaz Karayel, sen muhteşemsin! 


0b Epiısona 


ALI MERTOĞLU 

(GÜNEŞİN KIZLARI) 

Evrende milyarlarca insan 
varken çok yalnızsanız, 
kendinize sizi sevecek bir 
kalp aramaktan başka çareniz 
kalmaz. O kalbi bulduğunuz- 
da da o kadar sıkı sarılırsınız 
ki hikâyenizin bir inşaat 

çukurunda sonlanmasına bile 
razı olursunuz, yeter ki yanınızda o olsun... Ali Mertoğlu, 
başka seven adamlardan işte... 
Herkes gibi olmayan, şarkılarla 
seven adamlardan... Sevmeyi 
ve sevilmeyi öğrenirken kırıp dökse de 
her zaman tamir edebilen, her zaman 
daha sağlam onaranlardan... Ali, sen 
sevilmeyecek adam değilsin ki! 


m 


! 
OMER IPLIKÇI 
(KİRALIK AŞK) 
Ömer İplikçi'nin tam bir salon 
beyefendisi olduğunu söylemek 
sanıyorum yanlış olmaz. Her sözü 
dudaklarından tam bir zarafetle 
dökülen ve en ufak bir hareketini dahi ince ince düşünerek 
gerçekleştiren Ömer İplikçi'nin 
romantizminden de sual olunmaz 
elbette... Bir de İtalyanca iltifatlarla 
süslemeyegörsün dudaklarından 
dökülenleri, on numara beş yıldız işte! 


FARUK BORAN 

(İSTANBULLU GELİN) 

Faruk Boran, ilk bakışta “kaba” 
bir adam olarak görünebilir 
ama sert bir kabuğun altından 
nasıl güzellikler çıkacağını 
asla tahmin edemezsiniz! 
Faruk'un sevgisine sahip 
olmak, harikalar diyarının da 
kapılarını aralamak demektir. Sevdiği kadına tüm masum yanlarını göstermekten 
çekinmeyen, yeri geldiğinde dizine yatıp ondan şefkat 
bekleyen, tek korkusu incitmek ve kaybetmek olan bir adam Faruk Boran... 
Âşık olmayı bilen bir adam! 


FATIH ŞEKERCİZADE 

(AŞK YENİDEN) 

Fatih Şekercizade, kendisinin 
bir hayal ürünü olduğuna çok 
kolay ikna olabileceğimiz bir 
adam. Bir yanı çocuk gibi, 
alabildiğine eğlenceli ve renkli. Diğer yanı şiirler yazdıracak kadar naif... Bir yanıysa 

gözyaşlarıyla anlatılacak kadar 
hüzünlü... Üç farklı adam, üç 
farklı şahaneliğin aynı beden- 
de toplanacağını kabullenmek 
kolay değil elbette! 


SAVAŞ SARGUN 

(MERYEM) 

Savaş, aşkını merhamette ve 
güzellikte arayan bir adam. 
Haliyle ondan göreceğiniz tek 
şey de merhamet ve güzellik 
olacaktır. Onun kalbine girebilmek için beyazlığı seçmiş 
olmanız gerekiyor, siyaha asla 
yeri yok. Sevdiği insana zarar 
gelmesindense kendi hayatından vazgeçmeye razı, hazır. Bu 
I| kadar büyük bir kalbe sahip 
- olmaktan daha muazzam ne 

olabilir ki? 


LEON 
(VATANIM SENSİN) 
Açelya bahçesinde, gözleriniz 
kapalı yürümek gibi Leon 
karakterini keşfetmek... Eşsiz 
güzelliklerin arasındasınız 
ama daha fazlasını, daha 
güzellerini hayal etme imkânı 
da tanıyor. Hep bir hayal üstü, 
hep başka bir güzellik, her 
seferinde daha özel bir an... 
Şiirlerle seven bir adamdan 
daha şahane ne olabilir ki 
zaten, değil mi? 


ALI ASAF DENİZOĞLU 
(KALP ATIŞI) 
Bir adam, bir kadını ne kadar 
sevebilir? Ve bir adam, bir 
kadını ne kadar süre kalbinde 
taşıyabilir? Ali Asaf Denizoğlu'nun bu sorulara vereceği 
cevap, sonsuzluğa kadar” 
olacaktır. Bir başkası söylese 
bu cümle çok klişe ve inanılmaz gelebilir ama Ali Asaf'ın 
dudaklarından dökülünce 
bu cevap, “Az bile söylem miş!” diyor insan. Sevdiği 
kadını yıllarca beklemekten 
yorulmayan, sevdiği kadını yormayan, 


parmak uçlarıyla seven bir adam... 
Biraz fantastik, değil mi? 


YAMAÇ KOÇOVALI 

(CUKUR) 

Yamaç Koçovalı, alışılmışın 
dışında seven bir adam. Bir yanı 
sonsuz romantik ve sevgi dolu, 
diğer yanı şiddetin gölgesinde 
büyüyen bir çocuk... Şiirler 
okuyan, şarkılar söyleyen, 
sevdiği kadının gamzesinde 
bir uykuya uzanmaya hazır 

bir adamı keşfetmek, şiddetin 
arasından o adamı çıkarmaksa 
işin keyifli yanı işte... Böyle 
m cüzelsin, böyle kal Yamaç! 
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BUGÜNLERDE UFAK TEFEK 
CİNAYETLER'DE GENÇ BİR 

POLİSİ CANLANDIRIYOR 

HAYAL KÖSEOGLU. 5 YAŞINDA 
MAHALLENİN MUHTARLARI'NDA 
BAŞLAYAN EKRAN MACERASI 
BUGÜNE KADAR NİTELİKLİ İŞLERLE 
DEVAM ETTİ. ÖNÜMÜZDEKİ 
GÜNLERDE İSMİNİ DAHA ÇOK 
DUYACAĞIMIZDAN EMİNİZ. 
SÖZLERİNİ YAZDIĞI ŞARKILARI 
PAYLAŞMAYA HAZIRLANIYOR, 

POLE DANS YAPIYOR, DEVAM 
ETTİĞİ TİYATRO OYUNUNA BİR 
YENİSİNİ EKLİYOR. YORULMAYA VE 
DURMAYA HİÇ NİYETİ YOK. MODA 
BRUNELLE'DE HAYAL KÖSEOGLU 
İLE BULUŞTUK, MODA'NIN GÜZEL 
OLDUGU KADAR “TEHLİKELİ” 
FIRINLARINDAN BAŞLADIK, KLİP 
ÇEKİMLERİNE KADAR PEK ÇOK ŞEYİ 
KONUŞTUK. 
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ÇOCUKKEN MAHALLENİN MUHTARLARI'NDA OYNA- 
MIŞSINIZ, KAÇ YAŞINDAYDINIZ? 

Çok küçüktüm, ben bile hatırlamıyorum, 5 
yaşındaydım galiba, 2 bölüm oynamıştım. 


NASIL BAŞLADI PEKİ? 

Ece Yörenç, annemin çok yakın arkadaşı, 
dizinin senaryo ekibindeydi. “Gelsin, oynasın, çok tatlı olur,” deyince gittim, hiçbir şey 
hatırlamıyorum. Tek hatırladığım, kendime 
çok bakıyormuşum monitörden, o yüzden 
yönetmen de monitörü kameranın altına 
koymuş. Kendime bakarak oynamışım. 


BİRKAC SENE SONRA DA RUHSAR'DA YER ALIYORSU- 
NUZ. 

Ruhsar'a çok takıktım, deli gibi izliyordum, 
jeneriğini de ezberlemiştim. Tuluğ Çizgen 
de annemin arkadaşıydı, Bodrum'a gelmişti 
bir gün. Beyaz bir şeyler giyip bir anda 
jenerik müziğini söylemiştim. O da hemen 
söylemiş, böyle biri var, oynatabilir miyiz 
diye. Böylece 1 bölüm de orada oynadım, 
benim için müthiş bir hatıra oldu. 


O ZAMANLAR TUTKUYLA İSTEMİŞSİNİZ BU MESLEbi... 

Küçükken çocuk tiyatrosuna gidiyordum 
ve hayatta tutkuyla yaptığım tek şey oydu. 


Annemi sabah kaldırıp, “Çocuk tiyatrosuna 
gideceğiz, bugün benim günüm, oyunum var, diyordum. Biletli, gişeli çocuk 
tiyatrosunda oynuyordum. Liseye giriş 
sınavlarından sonra çocuk tiyatrosu bitti. 
Eğitime yoğunlaşmam gerektiğini hissettirdi etrafımdaki insanlar, hocalarım... Bir 
anda kendimi akademik şeylerin ortasında 
buldum. Yine Ece Yörenç, Aşk-ı Memnu'yu yazıyordu ve bir gece aradı, “Hayal 
oynamak ister mi?” diye sordu. Ben de çok 
gerildim, çünkü birkaç bölümü yayınlanmıştı ve izlediğim bir diziydi, herkes ünlü, 
çok iyi bir kadrosu var. Çok istedim tabii, 
gittim, Hazal (Kaya) da çok yardımcı oldu 
ilk günlerimde, çok iyi hatırlıyorum. Aşk-ı 
Memnu'yu görünce kitapları rafa kaldırıp 
oyunculuğa devam ettim. 


AŞK-I MEMNU'DA YER ALDIĞINIZDA KAÇ YAŞINDAY. 
DINIZ? 
15. 


COCUKKEN SETLERDE OLMAK, CALIŞMAK NASILDI? 
TEMPO VE OKUL ZORLADI Mi? 

Çok eğleniyordum. Ay Yapım, okullarımızı 
aksatmamamız için çok özen gösteriyordu. 
Hazal da öyle, onun temposu benden çok 
çok daha fazlaydı. Bir araba gelirdi, Hazal'ı 


lik kez böyle bir şey görüyorum. herkesin 
oyuncu tekniği farklı dizide. Izlerken 

beni en çok o çekiyor. Acaba burayı nasıl 
oynadı. senaryoyu okuduktan sonra acaba 
bunu nasıl oynadı? Herkes çok farklı 
oynuyor. Tülin 0zem'in. Aslıhan Gürbüz'ün, 
Bade IşçiPin. Gökçe Bahadır'ın. Mert 
Fra&ın. herkesin çok farklı teknikleri 

var Ders gibi. o öyle oynamış. bu şöyle 
yapmış derken tutulmuş halde buluyorum 
kendimi. Mesela Yıldıray Şahinleri izlerken 
karısını aldatmış bir insanı nasıl sempatik 
bulabiliyorsun diye izliyorum... 


İtalyan Lisesi'nden, beni Saint Benoit'dan 
alırdı, çıkışta sete giderdik. Okulu hiç 
aksatmadık. Sevdiğim bir iş olduğu için 
koşa koşa gidiyordum. Rolüm gereği de çok 
yoğun bir tempoda çalışmadığım için bir 
zorluk yaşamadım. 


VE ARDINDAN MUHTEŞEM YÜZYIL GELİYOR, BÜYÜK 
BİR DÖNEM İŞİ... ZORLUKLARI YA DA AVANTAJLARI 
NEYDİ? 

Dönem işinde yer almak hayallerimde hep 
vardı. Bu yüzden benim için çok heyecan 
vericiydi, kostümler, saç-makyaj, her şey... 
Gerçekten o dönemde gibi hissediyordum 
kendimi, dekorların arasında gezdiğimde. 
Zorluk anlamındaysa, eğitim almadığımı 
ilk orada hissettim. O sırada Bahçeşehir 
Üniversitesi'nde tasarım okuyordum. Hayır, 
benim oyunculuk okumam gerekecek diye 
düşünmeye başladım. Çünkü oyunculuğa devam edeceksem yetersiz kalıyorum 
diye hissettiğimi hatırlıyorum. Herkes çok 
iyiydi orada. Halit Ergenç, Selim Bayraktar 
ve Okan Yalabıklı izlerken, “Bunlar nasıl 
oynuyor, nasıl böyle bir şey olabiliyor, ben 
de bu eğitimi almak istiyorum,” dedim. 
Yani kendimi amatör hissediyordum. 
Sonra zaten dizi bitince okulu bıraktım ve 
konservatuara hazırlanmaya başladım. Çok 
güzel bir işti Muhteşem Yüzyıl, içinde yer 
alınması gereken bir işti. 


“BURALI” VE İYİ GENCLİK DİZİLERİNDEN BİRİ 
ARKADAŞLAR İYİDİR, HEM SENARYOSUYLA HEM DE 
GENÇ CASTIYLA İLGİ ÇEKMİŞTİ. BİR YANDAN RİSKLİ 
DE BİR İŞ DENİLEBİLİRDİ BU ANLAMDA AMA İZLEYİCİ 
ÇOK SEVDİ. 


MM 


Evet, ben zaten o işe girmiş olmalarına 
hayret ediyorum. Benim ilk işim değil belki 
ama bu kadar majör bir rolde ilk işim. Ekin 
Atalar gerçekten buğulu bir hikâye yazdı, 
Deniz Koloş, Zeynep Günay Tan, kostümlerden saç-makyaja, oyunculuğa gerçeğe 
çok yakın, çok doğal bir dünya kurdular... 
Senaryo da doğal, bunlar birleşince ortaya 
çok güzel bir iş çıktı. İlk bölümün çekimi 
25 gün sürdü galiba, karakterleri adımız 
gibi bildiğimizden emin olduktan sonra, 
“Doğaçlayın, içinizden geldiği gibi oynayın, dediler ve biz de çok iyi anlaştığımız 
için gerçekten samimi bir şey çıktı ortaya. 
Bazen gece bazı bölümleri açıp izliyorum, 
Cankat'a yolluyorum. 


SONRA AYNI YÖNETMENLERLE İSTANBULLU GELİN'DE 
ÇALIŞTINIZ. KARAKTERİNİZ GEREĞİ NEGATİF YORUM- 
LAR ALDINIZ BU DÖNEMDE. 

Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun 
oynadığı karakterlerin arasına ben girince 
kara kedi oldum. İlk defa sevimsiz bir karakter oynadığım için kötü yorumlar almak 
çok ilginç bir deneyimdi. Böylece madalyo- 
nun öbür tarafını gördüm. 


NE HİSSETTİNİZ PEKİ, NASIL DEĞERLENDİRİYORSU- 
NUZ? 

Zordu. Arkadaşlar İyidirden sonra, ilk başta afalladım. Sonra dedim ki kendime, bu 
mesleğin bir tarafı da bu, sen de bunu öğreneceksin işte, al cebine koy bu gücü, devam 
et. Sadece işe odaklandım, güzel geçti. İpek 
Bilgine âşığım. Onunla çok güzel bir iletişimimiz oldu, oradaki herkes çok tatlıydı. Bir 
sette az kaldığım için hiç bu kadar üzül- 


memiştim, o kadar şirinlerdi ki aile gibiler. 
İstanbullu Gelin, bana hem yorumlara karşı 
duyarsızlaşma hem iyi insanlar kazandırdı, 
çok güzel oldu benim için. 


CARİYE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, MOTORCU BİR GENÇ 
KADIN VE ŞİMDİ DE POLİS... BİR KADIN OYUNCU 
İÇİN RENKLİ VE FARKLI ROLLER. HANGİSİNDE 
ZORLANDINIZ? 

Ufak Tefek Cinayetler'deki karakterimi yani 
polisi oynamak başta beni çok germişti. 
Çok deneyimli bir polis olsaydı onu daha 
da farklılaştırmam gerekirdi ama yeni, 
hevesli bir polisi canlandırdığım için keskin 
bir dönüş yapmak zorunda kalmadım. Ama 
yine de polis sonuçta, ağırlığı olan bir karakter. Kadın polis deyince insanın aklında 
bir şey canlanıyor, öyle değil. Hazırlık döneminde sürekli kadın polislerle konuştum; 
mesela, “Oje yasak ama sürüyoruz,” dediler. 
Komiserime âşık olmamda ne kötülük olabilir, neden saklamak istiyor olabilirim diye 
sordum. “Polisiz sonuçta, kimi görüyoruz 
ki başka, belki reddedilirsen operasyon 
sırasında sıkıntı olabilir” dediler. Gayet 
bizden, kadın kadın polislerle konuşunca 
rahatladım, illa erkeksi bir şey çizmem gerekmediğini anladım. Sadece erkeksi yürümelerinin sebebi, silahı taşıdıkları taraftaki 
elin açık kalmasıymış, bu bilgi önemli oldu 
benim için, onu kullanıyorum. 


EN ÇOK İZLENEN, HER SAHNESİ KONUŞULAN DİZİLER. 
DEN UFAK TEFEK CİNAYETLER. 

Ben gerçekten diziye tutuldum, nasıl oldu 
bilmiyorum ama senaryoyu okumuş olmama rağmen her hafta izliyorum. 
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İlk kez böyle bir şey görüyorum, herkesin oyuncu tekniği farklı 
dizide. İzlerken beni en çok o çekiyor. Acaba burayı nasıl oynadı, 
senaryoyu okuduktan sonra acaba bunu nasıl oynadı? Herkes çok 
farklı oynuyor. Tülin Özen'in, Aslıhan Gürbüz'ün, Bade İşçil'in, 
Gökçe Bahadır'ın, Mert Fırat'ın, herkesin çok farklı teknikleri var. 
Ders gibi, o öyle oynamış, bu şöyle yapmış derken tutulmuş halde 
buluyorum kendimi. Mesela Yıldıray Şahinleri izlerken karısını 
aldatmış bir insanı nasıl sempatik bulabiliyorsun diye izliyorum... 
Aslıhan Gürbüz'ü de o açıdan çok takdir ediyorum. Senaryoyu 
okuyunca bildiğimiz kötü kadın gibi oynanabilir diye düşünmüş- 
tüm ama gülümseyerek, sevimliliğiyle kötü karaktere o kadar 
güzel bir boyut kazandırıyor ki bence çoğu insan Aslıhan Gürbüze 
tutuluyor izlerken. 


YÖNETMEN ALİ BİLGİN DE GERÇEKTEN O DÜNYAYI KURMUŞ... 

O çok önemli onun için, kurduğu matematik. Ali Bilgin ve Deniz 
Yorulmazel çok hızlı çalışıyorlar, bulunmaz bir nimet bir oyuncu 
için; hem de gerçekten ne istediklerini yüzde yüz bilerek sete giriyorlar. Kafalarında kesinlikle görsel olarak zaten bölüm hazır bence 
sete girdiklerinde. 


KADIN OYUNCULARA ÇOK BOYUTLU KARAKTERLER YAZILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MU- 
SUNUZ? SON YILLARDA BÖYLE BİR DEĞİŞİM YAŞANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ 
YERLİ EKRANDA? 

Bence en azından yer aldığım, izlediğim işlerde böyle bir yönelim 
var artık. UTC zaten öyle. İstanbullu Gelin'de de Aslı Enver'in karakteri daha önce pek görmediğimiz bir karakterdi. İpek Bilgin'in 
karakteri Esma Sultan çok boyutlu, hem güçlü hem zaaflı hem 
âşık... Böyle bir yönelim başladı. Arkadaşlar İyidir'deki karakterlerimiz de çok boyutluydu. Özellikle kilolu karakter, ilk defa komedisi 
olmadan işlendi. Karikatürize etmeden kilolu bir karakterin işlenmesi benim için çok güzeldi. Kilosu ne komik bir yerden kullanıldı 
ne zaaf olarak gösterildi. 

Çok yabancı dizi takip ediyorum. Orada da böyle bir akım var. Gir- 
Is'te başladı bu olay. Girls, Lena Dunhem'ın yazdığı, başrol olduğu 
bir diziydi. Kilolusu, zayıfı, balık etlisi, kısa boylusu, hepsi vardı ve 
bunların hayatları nasıl işliyor, onu gördük. İlk defa bir idealden 
çıkıldı. Bence artık B tipi dizilerde kusursuz güzellik devam ediyor. 


KARAKTERLER DE KUSURSUZDU GEÇMİŞTE... 

İyi dediğimiz dizilerde mesela GoT, herkesin kusurları var. TWD, 
Black Mirror... Bence artık dünyada başlayan bir akım. Eskiden 
öyle değildi, mükemmeldi herkes. Bu algının değişmesi bence çok 
önemli. Konservatuvardayken kusurlarımızdan dolayı biz nasıl 

iş bulacağız diye konuştuğumuzu hatırlıyorum. Biz neden bunu 
düşünüyoruz ki? Nasıl oynayacağımızı düşünmemiz lazım. 


AMA SEKTÖR DE ONU DÜŞÜNMEYE İTİYOR. 

Bence bu biraz karşılıklı gelişiyor. Sen onu kabullendikçe o daha 
da güçleniyor. Artık yavaş yavaş insanlar bunu kabul etmemeye 
başladı, seyirci de öyle. “Çirkin” bulunan bir insanı, başka biri çok 
güzel bulabilir. Ben çok düşündüm, Arkadaşlar İyidir'de, benim 
normal hayattaki sevgilim çirkin mi? Aynı vücut ölçüleriyle yaşadığım kendi hayatımda benim sevgilim çirkin değil, gayet yakışıklı 
bir insan. Ben niye yakışıklı bir insanın hoşlanmayacağını gösteren 
bir şey oynayayım. Hayır, gayet yakışıklı bir insan benden hoşlandı, 
onunla ilişki yaşadım dizide, üzerine benim âşık olduğum çocuk 
da bana âşık olmaya başladı. Bence gerçek böyle bir şey. 
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BİR TARAFTAN DA TV YA DA MODA YOLUYLA BEDENSEL BAZI ÖZELLİKLERDE OLMAK 
DAYATILIYOR MU? 

Bence zincirleme reaksiyon gibi, bir yerden sonra kırılıyor. Seyirci 
ya da alıcı bunu kabul ettikçe bu böyle devam ediyor ama bir 
yerden sonra aralarındaki şey farklılaşmaya başlıyor. Seyirci artık 
bunu istemiyor. Tabii ki yapımcılar da evrilmek durumunda 
kalıyor. Kim niye izlesin ki? Ben niye sürekli dünyanın en güzel 
insanlarının aşkını izlemek isteyeyim ki, mazoşist miyim? 


HANGİ DİZİLERİ İZLİYORSUNUZ? 

Polisiye, distopya, fantastik türlerini seviyorum. Black Mirror'ı 
izliyorum, GoT tabii ki. Gençlik dizilerini hâlâ izliyorum, Girls'ü 
çok izlerim. Dexter, House, Master of Sex'i severim. Mad Men'i çok 
severim. Breaking Bad'i unutmayayım. 


BU ARADA MÜZİKLE YAKINDAN İLGİLENİYORSUNUZ, ŞARKI YAZIYOR, SÖYLÜYOR- 
SUNUZ. KAÇ YAŞINDAN BERİ YAZIYORSUNUZ? 

Aslında çok eski değil, bir tanesi Arkadaşlar İyidir'de de çalınmıştı. 
18 yaşında başladım ama bu yaz tesadüfen tanıştığım bir arkadaşımın Bodrum'da kalması gerekiyordu ve bizim evde kalmaya başladı. Berk, Kare Müzik Evi'nin sahibi. Ben de şarkılarımı utangaç 
utangaç dinletiyordum. O da, “Müzikle ilgili gerçekten yapmak 
istiyorum dediğin zaman bana gel,” dedi. Ben de düşündüm, müzik 
benim çekindiğim bir şey, o bana ait bir alan ve açmaya çok korkuyordum. Ama Berk beni yüreklendirdi epey, sonunda yapmaya 
karar verdim. İki hafta içinde üç şarkı yazdım. Yavaş yavaş müziğe 
ağırlık vermeye başladım. Üç tane singlerm çıkacak. 


CAZ SÖYLÜYORSUNUZ GALİBA. 

Sesimin daha uygun olduğunu hissettiğim türler, caz, R&B. Ama 
rock dinliyorum, Radiohead, Pink Floyd falan. Ben bu gırtlağa 
rock müziği nasıl uyduracağım derken başladık çalışmaya. Birinci 
şarkı bitti. 11 Şubat'ta klip çekimi olacak. 

Bizim jenerasyonda bir atalet olduğuna inanıyorum. Ailelerimizin 
bize sundukları imkânların bolluğundan ya da mükemmeliyetçilikten belki de bir fikir çıktığı zaman onun için harekete geçemiyoruz. 
Bu tip durumlarda biraz “cahil cesareti” gerekiyor. Bunu kendi 
hayatımda kırmak istedim ve birinci şarkı klibiyle, her şeyiyle hazır 
olana kadar çalışıp bitirmeye karar verdim. Klipte de pole dansı 
olacak. 


POLE'A NASIL BAŞLADINIZ? 

Az önce de konuştuğumuz beden algısı nedeniyle, bir yerden sonra 
kilo vermem gerektiğini hissettim. Sadece oyunculuk için değil, 
giyinmeyi seven bir insanım, istediğim şeyleri giyemediğimde kilo 
benim için problem olmaya başladı. Spora başlamam gerektiğini 
düşündüm ve hiçbirine başlayamadım. 16 yaşında gazetede bir 
makale görmüştüm, “pole dans Türkiye'ye geldi” Anneme, ne olur 
beni yazdır diye yalvardım. Annem dedi ki, “Sen hayatta gitmezsin, 
maymun iştahlısın, yazdırmayacağım. Kendi paranı kazanınca yazılırsın” Gerçekten kendi paramı kazandığım gün gidip yazıldım. 
Ve o günden beri hiç bırakamadım, o bir hırs çünkü. 


Sesimin daha uygun olduğunu 
hissettiğim türler, caz, R&B. Ama rock 
dinliyorum. Radiohead. Pink Floyd 
falan. Ben bu gırtlağa rock müziği 
nasıl uyduracağım derken başladık 
çalışmaya. Birinci şarkı bitti. 

II Suba?ta klip çekimi olacak. 
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EPEY DE ZOR BİR SPOR... 

Zor. Feminen görünen bir spor aslında ama 
yaparken çok maskülen hissettiriyor. Çünkü 
sadece güç ve acı üzerine. Pole çeşitleri var; 
teknik pole, tırmanılan; egzotik pole, benim 
yaptığım dansa yakın olan; contemporary 
pole, modern dansla pole'u birleştiren. Klipte 
de double pole olacak, bir poleda iki insan. 
Kadın-erkek ilişkisini anlatacak; direk, iki 
insanın aynı momentumda dönebilmesini 
sağlayacak. 


TİYATRODAN DA BAHSEDELİM. 

Çocuk oyununda oynuyorum. Fantastik Hikâyeler'de İbrahim Selim, Tuba Ünsal, Sercan 
Badur, Yeliz Kuvancı, ben ve Ataberk Mutlu, 
2. sezondayız. Bir de yeni bir oyuna başladım 
DasDas Sahnede: Yakaranlar. Aisykhylos'un 
oyunu, ilk defa Türkçede olacak. Bu, aslında 
İngilterede bir tiyatronun yaptığı bir oyun. 
Çok enteresan, koro olur ya antik oyunlarda, 
koroyu tamamen gönüllülerden yapmışlar. Bizimki de öyle. Oyunculuğu profesyonel olarak 
yapmayan insanlardan oluşmuş bir koro var; 
şu an provalar devam ediyor. 


TEMPO YOĞUN GİDİYOR O ZAMAN. MÜZİK, DANS, DİZİ, 
TİYATRO... 

Sinüs diyagramı gibi bir şey, sanatçıların hayatı. Bir yerde ilham geliyor, o anın düşmesini 
beklemeden yapmak lazım yapacaklarını. Sonra ilham gidiyor, o sırada üşengeçlik geliyor ve 
pek bir şey yapamıyorsun, sonra tekrar ilham 
geliyor... Bu döngü böyle gidiyor. O yüzden 
kaçırmamak lazım treni, onu fark etmeye 
başladım. 


İ? EpisoDa 


